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  Deze verhalen zijn gepubliceerd op www.dangdude.eu daar kunnen de foto's in kleur bekeken worden.



  1 Bunaken, wachtkamer en onderwaterparadijs


  Op welke site het was wist ik niet meer en eigenlijk was ik al helemaal vergeten dat ik op diverse gay contactsites een advertentie had geplaatst waarin een reispartner werd gezocht voor een tocht naar de Molukken in Indonesië, toen ik alsnog een e-mail ontving die mij daaraan herinnerde. Ferry leek wel zin in zo’n reisje te hebben, en wat ik vanaf het begin opmerkelijk vond en eigenlijk ook niet kon geloven, was dat iemand van Javaanse afkomst mij als reismaat zou willen volgen naar een uithoek als de Molukken.Uit ervaring wist ik dat bijna elke Javaan het al benauwd krijgt bij het idee zijn geliefde eiland te moeten verlaten. Als het nu Bali als bestemming was geweest had ik het nog kunnen begrijpen, maar dat deze 24 jarige Sundanees uit Bandung met mij, een aftakelende heer op leeftijd, deze onbekende gebieden wenste te bereizen gaf me al een vaag voorgevoel. Maar er diende zich geen andere kandidaat op mijn advertenties aan en hij stuurde regelmatig enthousiaste mailtjes en sms-jes, die steeds frequenter werden naarmate mijn aangekondigde komst naar het tropisch eilandenrijk dichterbij kwam. Over zijn werk was hij onduidelijk en ik nam aan dat hij werkeloos moest zijn, maar waar hij dan precies van leefde bleef een raadsel. Hij huurde een hok – in de kos – in Oost Jakarta waarin hij sliep en at, maar hoe hij bekostigde hij dat? Het liep tegen het einde van de Ramadan en hij zou zijn ouders in Bandung bezoeken om met hen het Suikerfeest te vieren en mij dan na afloop daarvan in Jakarta ontmoeten. Tegen die tijd telefoneerde ik regelmatig met hem en daarin klonk hij als een vrolijk iemand, die om de haverklap giechelde en in een hoge toonsoort in lachen uitbarstte. Dat leek me in ieder geval beter dan een humeurig persoon om je heen te hebben tijdens zo’n trip en ik begon er langzamerhand aardig in te geloven dat het leuk kon gaan worden. Alleen was zijn uitspraak van het Engels rampzalig en ook zijn woordenkennis in die taal was beperkt, evenals mijn Bahasa Indonesia. We moesten ons ermee behelpen en er zouden wellicht veel misverstanden kunnen ontstaan.
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  …mijn vertrouwde guesthouse…


  Vanuit Kuala Lumpur, de tussenstop in mijn vlucht van Amsterdam naar Jakarta, stuurde ik hem een sms – bellen lukte niet met mijn Nederlandse simkaart – omdat mijn vlucht een vertraging van een uur had opgelopen. Op het Soekarno Hatta vliegveld zou hij een kartonnen bord omhoog houden met daarop: ‘welkome mr. Jan ‘, daar ik bang was hem niet op te zullen merken in het gedrang van de vele bruine mannetjes; en toen ik dan eindelijk door de douane en de bagageafdeling heen was, kon ik na wat zoeken mijn nieuwe reismaat de hand schudden. Het eerste wat mij opviel was dat hij helemaal niet zo vrolijk keek als ik gehoopt en mij voorgesteld had: met een strak en stuurs gezicht liep hij mij vooruit op weg naar een taxi die ons naar mijn vertrouwde guesthouse zou brengen, alsof hij een routineklus moest afwerken. Het viel me ook op dat hij nogal trendy was gekleed was met zijn wijd zittende Bomb Boogie Jeans waarvan de kontzakken halverwege zijn dijen zaten en een bouwvakkerdecolleté liet zien wanneer hij bukte. Er zaten hier en daar tevens rafels en scheuren in, maar dat had ongetwijfeld niets met armoede te maken. Daarboven droeg hij een T-shirt waarop een afbeelding van de jong overleden popzangeres Janis Joplin prijkte. Zijn ietwat dunne donzige zwarte haar had hij met gel in een koddig kuifje weten te stileren en hij liep op witte Adidas sportschoenen met witte sokken die net zijn enkels raakten. Naast me in de taxi hoorde ik hem zijn vingers knakken en ook zijn nekwervels en hoofd, die hij op beide schouders liet stuiteren, brachten eenzelfde soort geluid voort. In het hotel aangekomen overhandigde ik hem een tas met een aantal souvenirs uit de Lage Landen, waaronder chocolade, aftershave, een zakmes en wat sexy ondergoed. Met moeite leek er even een lach over zijn strakke gelaat te glijden, en hij sprenkelde alvast wat aftershave in zijn nek. Door de telefoon had hij me eerder al gewezen op een klein probleempje dat we wel in Jakarta zouden oplossen, want in zijn onverstaanbare Engels had hij iets proberen te vertellen over zijn vader en iets met 28 oktober. Nu was het dan zover en na veel vragen en herhalen kwam het verhaal eruit dat zijn vader op die datum geopereerd zou moeten worden aan iets in zijn buik, waarvoor hij dan terug naar Jakarta zou moeten vliegen om bloed te geven. Kon dat bloed niet van te voren worden afgenomen en ingevroren?, vroeg ik hem, maar hij liet blijken ook zijn vader moreel te willen ondersteunen door erbij aanwezig te zijn. Dat hield dus in dat hij maar 10 dagen met mij meekon en daarna weer terug naar Jakarta zou moeten. Hij zou dan drie dagen bij zijn vader in Bandung doorbrengen, waarna hij opnieuw het vliegtuig terug zou nemen om me de rest van de trip te vergezellen. Het kwam me allemaal ingewikkeld en onnodig voor, maar dat zijn vader een buikoperatie zou ondergaan waarvoor hij bloed zou gaan moeten afstaan was natuurlijk niet zomaar wat. Dus gingen we de dag erna naar een reisbureau om tickets aan te schaffen richting de Molukken. Het werden twee tickets Manado en daar ter plekke zouden we dan de nodige tickets naar Ternate moeten zien te regelen. Wel kon ik alvast zijn retourticket terug naar Jakarta en weer opnieuw heen naar Ternate aanschaffen.
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  Uitzicht op de Manadobaai vanuit het Minahasa Hotel


  Onze tocht begon met oponthoud, want de lange witte Lionsigaar – een Boeing 737 - 900 ER – bleek maar liefst een delay van vier uren te hebben voordat hij ons diep in de kleine uurtjes van zaterdag 21 oktober 2007 op het warme asfalt van Manado Airport zou uitspugen. Manado was niet nieuw voor mij; in 2000 had ik er al eens een week vertoefd voordat ik naar het zuiden van Sulawesi zou afzakken. Bunaken was er toen echter bij ingeschoten vanwege de hoge golven die een veilige oversteek per prauw onmogelijk hadden gemaakt. Dus toen we in deze noordelijke hoofdstad vier dagen op een vlucht naar het eiland Ternate moesten wachten vanwege de volgeboekte toestellen, grepen we de kans om het wereldberoemde onderwatertheater alsnog te bezoeken met beide handen graag aan. Bij een toeristen informatiekantoortje even verderop aan de drukke boulevard waar ons hotel was gevestigd, hadden we ons laten strikken voor de overtocht en verblijf op het populaire duik- en snorkeleiland, dat dan als aangename wachtkamer voor de tussentijd zou fungeren. Terwijl mijn gids zijn vingers alweer zenuwachtig aan het knakken was en zijn hoofd van de ene schouder naar de andere deed zwenken, alsof hij die eraf probeerde te wrikken, werd ons in het pittoreske houten infokantoortje door de dienstdoende bediende uitvoerig uit de doeken gedaan hoe we de volgende dag van ons hotel zouden worden afgehaald om vervolgens via de Manadobaai naar onze tijdelijke bestemming te worden overgebracht. Alleen hoopten we op een lichte weersverbetering, daar het hemelwater die middag wel met overvloedige bakken naar omlaag was gekomen. We zouden er het beste van proberen te maken en het leek ons onder de gegeven omstandigheden een betere optie dan het doelloos rondhangen in hotel of biljartzaal. We genoten in ieder geval van de overheerlijke seafoodgerechten die de vele restaurants aan de Jalan Sam Ratulangi ons boden, terwijl er ’s avonds op de goede afloop geklonken werd met een stevig glas. Tja, het was nu eenmaal vakantie en als je je zelf niet kietelt blijf je altijd maar in rondjes doordraaien. Maar mijn gids was van nature niet zo’n drinker omdat hij nu eenmaal moslim was, en na een glas of wat samen achter de laptop gehangen met wat tempo doeloe beeldmateriaal op cd-rom waarvan hij lichtelijk malu raakte omdat de in het wit geklede tuan besar de arme bruintjes als slaven uitbuitte, leek zijn interesse verdwenen. Het gaf overigens volgens hem zeker wel een goed beeld van de sejarah – geschiedenis – die hij op school nooit had meegekregen, zoals het winnen van latex op Sumatraanse rubberplantages of de aankomst van een passagiersschip vol met spookachtige in het wit geklede Belanda’s aan het toenmalige Tandjoeng Priok. Het was overigens nooit mijn bedoeling geweest om hem hiermee in verlegenheid te brengen, maar eerder als interessant beeldmateriaal dat hij mogelijk nooit had gezien. Goed, toen het voorprogramma was afgesloten stopte ik er een cd-rom van de Fab Four in uit de tijd dat ze nog jong en hip waren en na een tijdje te hebben meegekeken sloop hij met de klanken van Don’t Let Me Down geruisloos uit beeld om zijn roes uit te gaan slapen.


  Zoals afgesproken waren we de dag erop om 2 uur bij het toeristen infokantoortje met onze bagasi waarna we achter de medewerker aan liepen die ons naar een haventje bracht waar een bootje klaarlag van het formaat badkuip waar ik nog niet eens de Reeuwijkse Plassen mee op zou durven. Maar onze begeleider stelde ons gerust met de opmerking dat vandaag de zee ‘very kalm’ was, dus no problem whatsoever. Ik vroeg me overigens wel af hoe dat nu moest als het op de terugweg wel ruig weer geworden was, maar dat was van latere zorg. We namen plaats op een klein houten bankje voorin de boeg en de bootsman zat achterin bij een enkele buitenboordmotor, hoewel hij begon om via een touw dat vlak boven het water was gespannen het vaartuigje de haven uit te trekken. Nadat hij de motor had gestart voeren we in de richting van de vulkaan die duidelijk aan de horizon zichtbaar was, maar het ging, begrepen we, om het lagere eiland dat er direct aan de rechterkant naast lag. Met hoge snelheid stoof de notendop over de aanvankelijk gladde zee, maar even verderop waren wel degelijk golven en daar aangekomen ging het bootje er als een hobbelpaard stampend overheen, terwijl het boegwater over ons heen begon te spatten. Het was gelukkig geen lange tocht en uiteindelijk voeren we met getemperd gas op een gedeelte van het eiland af waar mangroven de oever markeerden. Ik had me eerder een wit palmstrand voorgesteld, maar dit had ook wel zijn charme. We moesten onze broekspijpen opstropen en schoenen uittrekken om het laatste stukje door de pislauwe zee te baden.
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  Ferry met een fraaie zeester die hij na fotograferen uiteraard weer terugzette


  



  Op het strand stond een gedrongen vrouwtje van in de dertig. Zij stelde zichzelf aan ons voor als Debbie en even later liep ze voor ons uit naar hutjes die er bijzonder primitief uitzagen en waar we in zouden gaan verblijven. We hadden de keuze uit zo’n hok met mandikamer erin of een ander soort met een was- en plashok buiten, maar die eerste mogelijkheid maakte de prijs meteen wel dubbel zo hoog en alles werd nog eens per persoon berekend. Het werd er dus een met een externe gelegenheid, want verder was er geen verschil te bespeuren. Het hok was opgetrokken van gevlochten bamboestrip en als raamwerk waren er aan weerszijden van het primitieve bouwwerk open luiken waardoor het insectengebeuren vrijelijk in en uit kon vliegen. Standaard hing er dan ook een klamboe boven een van de twee spiraalbedden en ik prijsde mezelf dan ook gelukkig dat ik zelf een muskietennet bij me had, zodat ik daar met Ferry niet over hoefde te gaan touwtrekken. Nadat we ons een beetje hadden geïnstalleerd zochten we de gemeenschappelijke pondok op waar we thee en koffie konden inschenken en waar gezamenlijk met de overige aanwezige gasten driemaal per dag een maaltijd gebruikt kon worden. De enige ander aanwezige gasten van het ‘bungalowpark’ troffen we daar: een Hollands stel van in de twintig dat er al een trip van bijna acht weken op had zitten die hun door Sumatra, Java, Bali en Sulawesi had geleid. De vrouw had als teenager op een Hollandse school in Jakarta gezeten, daar haar ouders als expats voor de Frisian Flag hadden gewerkt. In 1998, tijdens de rellen en de politieke en economische omwenteling, hadden ze het land verlaten en nu was ze voor het eerst weer terug. In de hoofdstad herkende ze bijna niets meer na die negen jaren, wat me toch wel verwonderde. Ze had er een periode van vijf jaar verbleven, maar had blijkbaar maar weinig kennis van de stad opgedaan. Natuurlijk is er daar sindsdien veel veranderd, maar toch ook veel hetzelfde gebleven. Zo zat ik door dat gezamenlijke eetgedoe tijdens deze reis alweer snel met een paar – weliswaar sympathieke – Nederlanders opgescheept, en nadat er, een duik in het lauwe heldere zeewater was gemaakt, zaten we daar met z’n allen opnieuw aan een overigens goed smakende dis die bestond uit gestoofde barracuda met cap cai en nasi putih. Omdat Ferry geen Nederlands verstond werd het Engels als voertaal gebezigd en werden ook onze gezamenlijke Indonesische ervaringen uitgewisseld. Toen er die avond de speelkaarten op tafel verschenen en de kok een jengelende gitaar begon te mishandelen verkoos ik toch maar op het terras van ons eigen hok te gaan vertoeven.
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  We hoefden ons niet te vervelen


  Nadat we de volgende ochtend hadden ontbeten met pannenkoeken en een fruitsalade van papaja, ananas en banaan hebben we een snorkeluitrusting gehuurd en de onderwatertuin eens bekeken. Omdat het eb was moesten we daarvoor wel eerst over wortelstelsels van de mangroven en velden van zeegras klauteren om in de diepere gedeelten te geraken. Daarmee bezeerden we ons wel aan het koraal, waardoor er later nog gemene zwellingen op armen en benen ontstonden. Maar de view onder water maakte wel een hoop goed, het was alsof we in een met zorg bijgehouden aquarium van een goed lopend Chinees restaurant rondzwommen. In het kristalheldere water zagen we vissen in de meest uiteenlopende vormen en kleuren tussen de in en uit deinende koralen en waterplanten vertoeven. Later die dag kwam er een vrouw bij Lorenzo 2, de naam van het complex, langs om het entreegeld te innen dat elke toerist daar dient te betalen om zo dit speciale gebied onder controle te houden en er op toe te zien dat er geen rommel en vuilnis wordt achtergelaten en er niet met dynamiet wordt gevist. Maar tegen het vuilnis dat met de westelijke winden vanuit Manado op de stranden wordt aangespoeld leek me voorlopig geen kruid gewassen. Her en der langs de stranden zagen we hele hopen van dit afval bij elkaar verzameld, alsof het speciale broedhopen betrof waartussen levende wezens nog een soort van onderkomen konden vinden. Eigenlijk was Lorenzo 2 niet de beste keus gebleken, want tijdens een wandeling die we die avond tegen schemer maakten kwamen we langs gedeelten strand waar het er heel wat schoner uitzag en waar bovendien een koelere bries voor meer afkoeling zorgde omdat deze plekken niet zo in de luwte van de mangroven lagen. De bungalowparken die daartussen waren gesitueerd zagen er heel wat toeristvriendelijker uit en in vergelijking daarmee zag ons onderkomen eruit als een barak waarin slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog waren ondergebracht.
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  Ons ‘bungalowpark’


  Tijdens ons verblijf op Bunaken waren diverse karaktereigenschappen van Ferry naar voren gekomen die ik nog niet eerder kende. Ik wist al dat hij een zekere interesse in mooie natuur had, wat voor een Indonesiër al bijzonder genoemd mag worden, maar hij was ook een dierenliefhebber. Van alle honden die er bij Lorenzo2 rondliepen was er een bij waar hij zelfs zijn hart aan verloren had en die hij voortdurend aanhaalde: Conny, een beige herderachtige hond die hij, als het gekund had, mee had willen nemen naar huis. Met Conny in de buurt had ik hem voor het eerst oprecht zien lachen. Verder was hij voortdurend alles in en aan de oceaan aan het onderzoeken en enthousiast toonde hij me bijvoorbeeld diverse fraaie zeesterren die hij had opgedoken, zodat ik die kon fotograferen. Tijdens de urenlange strandwandeling van deze avond was hij verrukt geweest over hetgeen we allemaal zagen en hij kreeg ook steeds meer interesse in fotografie. Ik vertrouwde hem steeds vaker mijn camera toe en had hem de beginselen van de digi spiegelreflex uitgelegd, zodat hij nu enthousiast van alles op de kiek zette.
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  …hij was voortdurend alles in en aan de oceaan aan het onderzoeken…


  Een groot pluspunt van Lorenzo was wel de met zorg samengestelde lunch en het diner, dat weliswaar iedere keer uit vis en rijst bestond. Deze dag waren het smakelijk gemarineerde moten barracuda en een speciaal gestoofd Japans groentegerecht. Een fruitsalade bestaande uit papaja, ananas en banaan werd ook hier als afsluiter opgediend. Terwijl we samen met het Nederlandse stel van de gerechten zaten te genieten liepen er een paar uitgehongerde honden rond onze tafel te bedelen en waaraan we de graten en vissenkoppen voerden. Na het eten kwam die avond een spel met dominokaarten op tafel en omdat ik deze avond geen spelbreker wilde zijn speelde ik ook maar een aantal spelletjes mee. Ik had dit echter sinds mijn prille jeugd niet meer gespeeld, zodat ik aanvankelijk alle rondjes verloor, maar na enige gewenning begon ik het weer wat onder de knie te krijgen. Later op de avond werd er een lokale Menadonese wijn geschonken met een sterkte die me aan sherry deed denken en toen er muziekinstrumenten als een zelfvervaardigde gitaar en theekistbas van stal werden gehaald waarmee enkele personeelsleden bijzonder goed mee om wisten te gaan, wees Ferry op het feit dat mijn persoontje in een grijs verleden ook een actief muzikant was geweest waardoor ik er niet onderuit kwam om ook zo’n jengelhout vast te gaan houden. Diverse krontjongnummers passeerden de revue, waaronder Burung kaka tua en vele andere die ik niet zo goed kende, maar de aanwezige dames wisten met twee- en driestemmige zang er toch nog iets fraais van te maken.
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  Het einde van een dag op Bunaken


  Omdat onze vlucht naar Ternate donderdagochtend vroeg zou aanvangen besloten we toch maar woensdag na de lunch weer naar Manado terug te keren en de boot die ons ditmaal kwam oppikken was ruimer en uit beter hout gesneden zodat de oversteek heel wat gladder verliep dan de heenweg. In Manado aten we weer in ons favoriete seafoodrestaurant Greengarden op de Jalan Sam Ratulangi waar we genoten van een menu dat ik door Ferry van de kaart had laten samenstellen: krab in een speciale knoflooksaus met cumi cumi, broccoli en kangkung cha met natuurlijk nasi putih. Het licht viel tijdens deze maaltijd uit, maar het restaurant was daar kennelijk op ingesteld, want razendsnel werd er op een aggregaat overgeschakeld terwijl buiten alles nog pikkedonker was. De schitterende aquaria daar aanwezig die ons aan de onderwaterwereld van Bunaken deed denken, moesten het tijdelijk even zonder zuurstofpompen en verlichting stellen, maar toen de storing plotseling weer opgeheven was kwam de baas van het restaurant haastig aangesneld om deze voorzieningen weer opnieuw aan te sluiten zodat de veelkleurige onderwaterbewoners zich weer senang konden voelen.


  



  



  2 In Restaurant Floridas met uitzicht op de Molukkenzee


  Het werd een kort nachtje van woensdag op donderdag want om 03.00 ging de wekker al af. Na het pakken van onze spullen ontbeten we in de eetzaal van het Minahasa Hotel en de taxichauffeur was al aanwezig om ons weg te brengen naar Sam Ratulangi Airport van Manado. Een klein minpuntje was dat Ferry een plastic zak met daarin onder andere de Lonely Planet in de taxi achterliet bij het uitstappen, maar via het hotel kon hij de chauffeur bereiken en een kwartier later was dit probleem alweer opgelost. Het inchecken duurde wel heel erg lang omdat er een passagier was met 15 kg overgewicht aan bagage en onvoldoende cash om bij te betalen. Na airport-tax betaald te hebben moest er ook nog ansuransi worden opgehoest, iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt, en toen konden we eindelijk berangkat. We stapten in een Dash 8 - 300, een wat kleiner toestel met propellers en, zoals ik al eerder in zo’n vliegende koffiemolen had meegemaakt, kwamen ook hier weer A.C. dampen uit het plafond kringelen tijdens boarding.
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  …we stapten in een Dash 8 – 300…


  Maar de vlucht verliep verder vlekkeloos en ik ben ditmaal niet echt bang geweest. Onderwijl beleefde Ferry er een genoegen aan om door het vliegtuigvenster plaatjes te schieten van enkele eilandjes. Bij de bagageband van het Sultan Babullah vliegveld raakte ik in gesprek met Sam, een gids die op een groepje Belanda’s stond te wachten die hij uit Jakarta verwachtte en waarmee hij een toer op Ternate, Tidore en Ambon zou maken. Als we interesse hadden konden we daarna ook een toertje met hem maken, dus wisselden we elkaars H.P. nummers uit om later af te kunnen spreken. Daarna lieten we ons met een peperdure taxi naar het Neraca Golden Hotel rijden, wat een zeer hoog Kutacane gehalte had – zo vernoemd naar het meest smerige onderkomen wat ik ooit had meegemaakt in Noord-Sumatra en waar dezelfde muffe schimmellucht hing – maar wat desalniettemin wel eens de beste keus zou kunnen zijn. We gingen even het stadje in voor een geschikte lunchplek, maar er waren alleen Padang - achtige eetgelegenheden waar vissenkoppen met sambal in de vitrines lagen. Bij ons hotel informeerden we waar hier normaal de Bule ging eten en daarop stuurden ze ons naar restaurant Floridas, te bereiken per ojek.
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  Kota Ternate, de Jl. Pahlawan Revolusi met links het Golden Neraca Hotel


  Tijdens het zoeken naar een geschikte lunchplek ontving Ferry een telefoontje en het viel me op dat zijn normale stuurse gezicht nu opeens geheel opklaarde en voor even zelfs straalde van gelukzaligheid. Hoewel ik op enige afstand liep had ik hem duidelijk horen zeggen: ‘yeah, see you Sunday in Jakarta’. Opeens voelde ik het kwartje vallen, alles werd mij nu plotseling duidelijk. Zijn vader was helemaal niet ziek en hoefde niet geopereerd te worden. Dat hij daarvoor terug moest was een smoes geweest, de ware reden was alleen maar een ander suikeroompje die hij daar op die bewuste dag in Jakarta wilde ontmoeten.


  Ik was al eens eerder belazerd geweest in Indonesië door een ‘leuk knaapje’. Ik noemde hem Snoepje, omdat hij er naar mijn idee altijd zo snoezig en guitig uitzag met zijn pientere amandelvormige ogen en zijn rechtopstaande gel -haartjes . In tegenstelling tot Ferry die vrij groot is voor een Javaan, reikte hij maar tot mijn schouders en was een beetje nichterig, draaiend met zijn kontje als hij in zijn opvallend gekleurde, strak zittende kleding liep. Vooral de kleur geel was favoriet, zoals later bleek toen ik zijn kamer bezocht. Deze was geheel gevuld met gele artikelen, van kussens tot behang en knuffelbeer, mogelijk geïnspireerd door de oude Chinese keizers die destijds als enigen in China het voorrecht genoten zich in deze kleur te hullen. Ik had hem een jaar of vijf eerder in een koffiebar van Plaza Indonesia zien zitten, maar wist aanvankelijk niet hoe ik het contact moest aanleggen. Dus ik liep langs de koffiebar en daarna weer terug. Even later stond een jongeman op die naast hem zat en kwam op mij toegelopen. Hij stelde zich voor en maakte een kort praatje met me. Omdat het buiten stortregende bood Roy aan mij naar het hotel te rijden in zijn nieuwe, mooi glanzende Toyota Kijang. Maar hoe aardig en behulpzaam hij ook was, ik moest toch steeds aan het guitige gelaat van Snoepje denken. Al pratend kwam ik erachter dat Snoepje en Roy – beide van Chinese afkomst – hele goede vrienden van elkaar waren en, hoewel beide gay , waren ze geen stel. Roy zorgde ervoor dat ik die vakantie een heel andere kijk op Jakarta zou gaan krijgen. Hij had een goede functie bij de BCA bank die zijn familie toebehoorde, waardoor hij toch zeker niet tot de slechtst bedeelde groep van de hoofdstad behoorde. Aan het eind van die vakantie troffen we bij een volgend bezoek aan de bewuste koffieshop weer Snoepje aan en Roy stelde ons aan elkaar voor. Er werd gezamenlijk gegeten, het was gezellig en ik schoot tussendoor wat plaatjes van ons clubje. Omdat ik die later aan Snoepje wou gaan opsturen vroeg ik hem zijn e-mail adres, waarop hij mij zijn visitekaartje gaf. Die foto’s stuurde ik hem later vanuit Nederland naar hem toe en zo ontstond daarna een lange en intensieve e-mailwisseling tussen ons. Het bleek dat Snoepje mij ook wel aardig vond en dat hij me bij mijn volgende bezoek aan Indonesië graag opnieuw zou willen ontmoeten om dan elkaar wat beter te leren kennen. Alleen moest ik hem wel beloven de vriendschap met Roy daarvoor op te zullen zeggen, want hij wilde mij toch liever niet delen met zijn beste vriend. Na verloop van tijd begon hij in zijn mails te klagen dat de zaken (hij zat in de kledingbranche) niet erg goed liepen, en of ik hem niet wou helpen door wat geld over te maken. In die tijd was ik nog zo stom om daaraan gehoor te geven, dus maakte ik elke maand een bepaald bedrag naar hem over. Die volgende vakantie ontmoetten we elkaar weer in Jakarta en hadden een fijne week met elkaar. Daarna had hij zaken te doen en maakte ik een trip naar Cirebon en Semarang, en bezocht ik wat kennissen in Yogya. Weer terug in Jakarta ontmoette ik Snoepje opnieuw voordat ik weer op huis aan ging. We hadden nog een paar fijne dagen samen en het viel me op dat hij steeds een aantal Nederlandse woorden gebruikte. Niet dat dat zo bijzonder is in Indonesië, maar ik voelde me gevleid dat zo’n jonge knaap de moeite nam me tegemoet te komen in mijn eigen taal. Voordat ik op het vliegtuig stapte vroeg hij me nog wel of ik hem financieel wilde blijven ondersteunen in het komend jaar. Dat zou ik dus blijven doen en trouw maakte ik daarna elke maand een bepaald bedrag over naar zijn rekening van de Lippo bank in Jakarta. Soms belden we met elkaar, dat wil zeggen: in het begin belde ik meestal hem via een voordelig 0900 nummer. Maar de laatste tijd belde hij mij en vertelde soms dat hij een mobieltje van iemand anders had geleend in verband met de hoge kosten, waarom ik dan hartelijk moest lachen. Wel had het mij verbaasd dat de lijn altijd zo duidelijk was, alsof hij van heel dichtbij belde. Na enige tijd kreeg ik een telefoontje van Roy uit Jakarta. Hij vond het nog steeds spijtig dat ik onze relatie had verbroken,maar was toch benieuwd naar me. Het gesprek kwam uiteindelijk op Snoepje en hij deed me zowat van mijn stoel vallen van verbazing toen hij wist te melden dat mijn ‘leuke knaapje’ op dat moment al reeds een half jaar in Nederland zou wonen! Sterker nog, hij zat slechts 25 kilometer van mij verwijderd in Rotterdam bij zijn nieuwe Nederlandse vriend terwijl ik hem al die tijd geld had toegestuurd via Jakarta! Ik stuurde hem meteen een mail omdat ik hem telefonisch niet kon bereiken waarin ik melding maakte van mijn schokkende ontdekking. Hij heeft me daarna nog opgebeld waarbij hij zijn schuld erkende en duizendmaal zijn excuses aanbood. Hij bekende de maandelijkse toelage steeds te hebben laten doorsturen naar de bankrekening van zijn (arme) ouders in Pontianak, alsof dat een verzachtende factor was. Nadat ik hem de huid had volgescholden door de telefoon wist hij nog met een poeslief stemmetje te vragen of ik het hem wilde vergeven. Sindsdien schrijven we elkaar weer af en toe een mailtje of kerstkaart en soms belt hij mij, maar ondanks een gemaakte afspraak die steeds weer uitgesteld werd, hebben we elkaar in Nederland niet opnieuw ontmoet.


  Terwijl we over de Jl. Pahlawan Revolusi liepen, onderweg naar een groepje ojeks, keek ik Ferry doordringend aan: ‘je gaat niet voor je zieke vader terug hè? Ik begrijp het nu helemaal. Als je naar Jakarta terug gaat hoef je daarna niet meer bij me terug te komen.’ Alhoewel hij me met een vuile blik aankeek die me terplekke dood leek te wensen, ontkende hij mijn aantijgingen niet en stapten we ieder achterop een motorfiets nadat we een slecht passende helm zonder riempje op onze hoofden hadden geplaatst motorfiets nadat we een slecht passende helm zonder riempje op onze hoofden hadden geplaatst. Na een rit van tien minuten door het drukke stadsverkeer van Kota Ternate reden we langs een kustweg en stopten even later bij een luxueus uitziende eetgelegenheid: Restaurant Floridas. Nadat we aan de tukang ojeks ieder Rp. 5000 hadden betaald liepen we het exclusieve gebouw binnen en gingen bijna automatisch door naar een balkon met uitzicht op de Molukken Zee. Ondanks de gespannen sfeer tussen ons waren we beiden getroffen door het ademloze uitzicht op de zee en de indrukwekkende vormen van Maitara en Tidore, die als perfect conisch gevormde vulkaaneilanden daarin afstaken.
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  …de indrukwekkende vormen van Maitara en Tidore…


  Ditmaal liet ik mijn reismaat niet het menu samenstellen en bestelde ik eenvoudig twee nasi goreng en een sapje voor ieder toen een jongedame onze bestelling kwam opnemen. Ik wilde goed laten merken hoe de verstandhouding tussen ons nu was geworden. De sfeer klaarde toch weer wat op toen er boven ons een fraaie zeearend met witte kop kwam cirkelen, en Ferry was weer even enthousiast met mijn camera in de slag om het bijzondere dier te kunnen vastleggen. Maar toen hij daarna naast me kwam zitten om weer zoete broodjes te bakken, waarbij hij ontkende dat er iemand op hem in Jakarta zou wachten, liet ik hem weten het zaakje nog steeds niet te vertrouwen. Hierna zocht hij – wat ik hem tot dan toe nog niet had zien doen – een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op waar moslims in de richting van Mekka hun gebed konden doen. Ik bestelde nog maar wat te drinken en toen hij het balkon even later weer opzocht haalde hij zijn Ipod tevoorschijn en sloot zichzelf af door naar zijn favoriete muziek te luisteren. Na een tijdje begon hij mee te zingen met een lied wat ik herkende van een eeuwigheid geleden, een nummer dat door de Amerikaanse zanger Harry Nilsson in de hippietijd tot een hit was gezongen: ‘Without You’:


  No, I can't forget this evening


  Or your face as you were leaving


  But I guess that's just the way the story goes


  You always smile but in your eyes your sorrow shows


  Yes, it shows


  I can't live if living is without you


  I can't live, I can't give any more


  Can't live if living is without you


  I can't give, I can't give any more


  


  Ik had hem nog willen zeggen dat, als hij voor mij zong, hij het beter kon laten, zo vals was zijn hoge en doordringende gekrijs, maar er kwam geen geluid uit mijn keel. In plaats daarvan verscheen er, ondanks de heersende hitte, kippenvel op mijn armen en kon ik opwellende tranen nauwelijks bedwingen. Maar ik leek wel gek, mezelf als een sentimentele ouwe zak heen en weer te laten slingeren door dat ondankbare en inhalige Javaanse jong naast me. Ik rekende af en stelde voor de benen te strekken en een frisse neus te halen. De wandeling voerde ons langs een bijzonder fraaie bergachtige kust waar helaas hier en daar onderaan bij de hellingen grote bergen afval waren gedumpt. Aan de andere zijde zagen we een door een bron gevoed meer liggen met de naam Danau Laguna, waarvan de oevers welig begroeid waren met lotussen en waar ik voor het eerst kennis maakte met nootmuskaatbomen.
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  Danau Laguna
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  …waar ik voor het eerst kennis maakte met nootmuskaatbomen…


  Hier en daar waren zilverreigers en waterhoentjes die het spiegelgladde meer bevolkten en helaas zagen we ook weer veel achtergelaten lege Aqua flesjes en andere zooi, wat een schande genoemd mag worden in zo’n fraai natuurgebied. Op de terugweg werd het alweer etenstijd en daar er een stevige onweersbui losbarstte liepen we Floridas maar weer binnen. De cap cai die we daar aten was een van de slechtste die ik ooit had geproefd en de jus d’orange was overduidelijk poeder geweest dat met water was aangemaakt. Ferry lustte het niet en wreef halverwege met een pijnlijk gezicht over zijn maag ten teken dat het eten en drinken hem slecht was gevallen. Hij bleef de rest van de tijd zo zuur kijken en klagen over zijn maagpijn dat ik hem bezorgd toezegde op de terugweg naar ons hotel een apotheek op te zullen zoeken voor de nodige obat. Maar wachtend op vervoer terug bij de ingang van het restaurant raakte hij met een aantal jonge medewerkers van het restaurant aan de praat en had daarbij zoveel pret dat ik begreep dat zijn maagpijn toneelspel moest zijn geweest om meelij te wekken. In de donkere angkot terug naar het hotel zochten zijn handen even schuchter de mijne, maar ik stootte ze af, ten teken dat ik geen zin in zijn gespeelde poespas had.


  [image: ] 



  Er brak een zware onweersbui los boven het perfect conisch gevormde vulkaaneiland Maitara


  Eenmaal terug op onze hotelkamer barstte ik los. Ik vertelde de jonge Sundanees hoe ik op dat moment over hem dacht en dat was niet veel goeds. En waarom wilde hij eigenlijk terug naar Jakarta, toch zeker niet vanwege zijn zo zieke vader? Hij herhaalde dat daar niemand op hem zou wachten, waarna hij me vuil aankeek. Op mijn beurt herhaalde ik dat hij niet meer terug naar Ternate hoefde te komen als hij daadwerkelijk over twee dagen weg zou gaan. Nu begon hij uit een ander vaatje te tappen: ‘nee nee, ik zal je volgen’ en kwam hij weer naar me toe om te flikflooien. Ik had daar geen zin in en wimpelde hem af. Toch begon hij even later weer over zijn vlucht terug en dat het heus niet was wat ik dacht. Toen vroeg ik hem zijn besluit te nemen: ‘volg je mij of ga je terug?’ Hij wou zeggen dat hij mij zou volgen, maar bleef er omheen draaien; hij kon geen besluit nemen. Maar ik wilde op dat moment weten waar ik aan toe was, en stelde: ‘je blijft de rest van mijn trip als gids bij me en je gaat niet terug, O.K?’. Op dat moment keken zijn ogen onze ruime hotelkamer door naar de plek waar zich mijn rugzak zou kunnen bevinden. Nadat hij die op de zitbank naast mij had gelokaliseerd sprong hij erop af en ritste een van de vakken open waarvan hij wist dat ik daar zijn tickets in had opgeborgen. ‘Zoek je deze?’ en ik haalde daarop het stapeltje tickets van Lion Air tevoorschijn die ik al in mijn geldbuidel om mijn middel had gestopt toen hij die middag was gaan bidden. Ferry lachte vreugdeloos zijn gave witte tanden bloot, maar wist niets uit te brengen. Ik wist dat er in datzelfde vakje van mijn rugzak die zojuist tevergeefs was opengeritst, zich nog een aansteker bevond die ik bij me had om wierookspiralen tegen muskieten mee aan te steken. Voor hij iets kon doen had ik een vlam onder het stapeltje gehouden en liet het rustig vlam vatten. Er stond een grote glazen asbak op de salontafel waarin ik de bundel vliegbescheiden goed liet uitfikken en was nog even bang dat er door de rookontwikkeling mogelijk aanwezige sprinklerinstallaties af zouden gaan. Nog lange tijd zat mijn reispartner, die nu nog slechts mijn gids zou zijn, naar de zwart geblakerde velletjes in de zwaar kristallen asbak te kijken met verdwaasde grote ogen. Die avond zag ik hem, nadat hij zich had gebaad en schone kleren had aangetrokken, voor het laatst tijdens onze trip in de richting van de kiblatpijl op het plafond knielen nadat er vanuit de naburige moskee de oproep tot het gebed had geklonken.
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  Restaurant Floridas


  



  



  



  3. Geveld door de gevreesde reizigersziekte in Tobelo


  Door het gebeuren van die avond kon ik ‘s nachts de slaap niet vatten, en terwijl Ferry stevig met een rolkussen tussen armen en benen geklemd lag te ronken, was ik het bed uitgeslopen en had aan de salontafel van ons ruime appartement een kaart van de Molukken en de Lonely Planet gids erbij gehaald om plannen te maken. Dus ik maakte mijn reisgenoot de volgende ochtend tijdig wakker en liet hem weten dat hij zijn spullen moest pakken omdat we die ochtend naar Tobelo, een stadje in het noorden van Halmahera, zouden reizen. In een poging de stemming wat op te vijzelen, zei ik hem dat we het voorval van de avond ervoor maar moesten vergeten. Aan zijn gezicht viel te zien dat hij daar, net als ik, eigenlijk niet zo in geloofde, maar begon toch, nadat hij zich had gebaad, alvast zijn spullen bij elkaar te zoeken en in zijn koffer te stoppen. Nadat we hadden ontbeten en uitgecheckt lieten we ons door twee tukang ojeks naar de haven rijden waar boten naar Jailolo – een havenplaatsje aan de westkust van Halmahera – vertrokken. Daar aangekomen werden we door een soort regelneef naar een van de bootjes gedirigeerd die tussen het drijvend afval naast de aanlegsteiger lag te dobberen. Ik betaalde de schipper Rp. 50.000 voor ieder van ons hoewel ik had gezien dat enkele vrouwen niet meer dan 30.000 voor het tochtje neertelden, maar die zullen wel een voordeelurenkaart of zoiets gehad hebben. Nadat de drie grote Yamaha buitenboordmotoren gestart waren door de tukang mesin voeren we het haventje uit en eenmaal een eindje uit de kust stoven we met een behoorlijke vaart over het betrekkelijk kalme zeewater in de richting van het grootste van de eilanden in de verte, en het opspattende boegwater maakte het noodzakelijk de plexiglazen raampjes dicht te schuiven. De benauwde hitte van het krappe kajuitje maakte Ferry kennelijk opnieuw slaperig want terwijl ik wat plaatjes schoot vanaf het achterdek zat hij onderuitgezakt nog wat slaap in te halen. Na een tocht van zo’n 40 minuten voeren we de haven van Jailolo binnen waar we meteen na het uitstappen door iemand die ‘Tobelo’ riep meegevoerd werden naar een gereedstaande Toyota Kijang.
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  We stoven weg


  Nadat onze bagage achterin was opgeborgen en we als laatsten een plaats op de achterbank opzochten, werd er meteen weggereden. We waren nog maar nauwelijks onderweg of Ferry begon alweer te knikkebollen. Zijn te zware hoofd, dat hij alweer had laten knakken door het op zijn schouders te laten stuiteren, liet hij nu op mijn bovenbenen rusten. De andere aanwezigen naast en achter ons keken er heimelijk naar en hoewel ik hun dialect niet verstond wist ik dat er over gesproken werd omdat het woord tidur, dat ik wel herkende overduidelijk op mijn slapende gids sloeg. Ik vond het wel best allemaal en liet alles, terwijl we over de sterk meanderende weg reden, gelaten over me heen komen. De rit, die in totaal zo’n vier uren in beslag nam, werd ver over de helft onderbroken bij een wegrestaurant waar voornamelijk voorgeprepareerd voedsel achter de bekende glazen vitrines op ons lag te wachten. Wat voor mij weer betekende dat ik bij een ernaast gelegen warung maar wat jeruk, bananen en pinda’s haalde en in de rumah makan sopir slechts thee bestelde. In het voornamelijk christelijke Tobelo aangekomen reden we eerst naar penginan Regina, gelegen aan de voornaamste weg van het plaatsje, omdat deze in de Lonely Planet werd aangeraden als een schoon en nieuw onderkomen en er ook zeker niet slecht uitzag. Maar op advies van onze chauffeur keken we ook even verderop in dezelfde hoofdstraat bij Wisma Mulia en namen daar uiteindelijk onze intrek omdat het er superschoon was en de mensen vriendelijk. Het enige wat er op aan te merken viel was dat er een venster naar buiten ontbrak. Hier was een rij goed uitziende kamers gesitueerd langs een met zorg ingerichte patio, met een veel te ondiep vijvertje in het midden waar op het heetst van dag de aanwezige koikarpers half gekookt zouden worden in de zon. Er omheen stonden liefelijke kemboja’s en andere tropische planten in potten gerangschikt. Daarboven was een gebogen plexiglazen afdak waaromheen een soort van kerstverlichting was gedrapeerd, wat in het donker een gezellige sfeer gaf.
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  De ‘mainstreet’ van Tobelo, de Jl. Kemakmuran



  Schuin daartegenover langs dezelfde Jl. Kemakmuran, stond op slechts 50 meter loopafstand een met dezelfde zorg opgezet café - restaurant: Kakaran, waar heerlijke gegrilde vis en diverse andere met zorg samengestelde gerechten werden geserveerd. Terwijl we daar met volle teugen van genoten, was een stel artiesten bezig met een muurschildering die de sferen weergaf waar wij allen voor naar de tropen komen: een waterval met bamboestruiken compleet met diverse exotische planten, vogels en dieren. Een strakke blauwe oceaan op de achtergrond vervolmaakte het geheel. Het leek erop dat zowel dit nieuwe restaurant als ons wisma, dat ook nog maar slechts vijf maanden bestond, beloften waren voor wat er zich in de nabije toekomst in Tobelo zou kunnen gaan ontwikkelen.


  Bij een internetcafé waar we de dag erop wat berichten naar huis verzonden, raakten we in gesprek met de eigenaar die afkomstig bleek te zijn uit Yogya en sinds kort zijn geluk in dit dromerige plaatsje aan het beproeven was. Omdat wij op zoek waren naar een toeristenbureau, dat er niet bleek te zijn, gaf hij ons het telefoonnummer van Mrs. Donna, een Australische onderwijzeres die les gaf in de plaatselijke campus. Nadat we haar een sms hadden gestuurd omdat ze niet had geantwoord kwam er al snel het bericht terug dat we meteen maar even moesten langskomen. We reden er met een nieuw model overdekte ojek (althans voor mij) heen en werden voor het schoolgebouw door haar ontvangen, stelden ons aan elkaar voor en raakten in gesprek over deze bijzondere uithoek van de wereld. Omdat we haar vertelden waar we naar op zoek waren gaf ze ons het telefoonnummer van Tino, een jongeman uit deze streek die al eens bij haar in Australië op bezoek was geweest. Hij zou ons op zijn motorfiets, eventueel samen met een andere maat, langs de voornaamste attracties van de streek kunnen rijden. We belden hem op en spraken af in ons geliefde restaurant, waar we gepland hadden de lunch te gebruiken. Tijdens een maaltijd bestaande uit cumi cumi, kangkung cha en rijst bespraken we met de jongeman van in de twintig waar we deze middag zoal naar toe zouden gaan. Er was een fraai meer in de buurt wat een leuk ritje voor de rest van de middag zou inhouden, dus toen we waren uitgegeten liepen we achter hem aan en nadat hij zijn maat en hun sepeda motor had opgehaald klommen we bij hun achterop en stoven in de richting van de vermeende zoetwaterplas. Ik zat achterop bij Tino, die onderweg aan me vroeg of er in Nederland ook kokospalmen groeiden. Ik vertelde hem dat deze bomen slechts in de tropen goed gedijen en dat bij ons bomen groeien die in de winter al hun bladeren verliezen. Op zijn vraag of er ook gras bij ons groeit moest ik bevestigend antwoorden; hoe kon Nederland anders zulke goede voetballers voortbrengen?
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  …we reden er met een nieuw model overdekte ojek heen…


  Na een rit van zeker een dik uur, waarbij we diverse steengroeven passeerden waar mannen, vrouwen en kinderen rotsblokken uit het gebergte aan het hakken waren, zagen we aan onze rechterkant het hartvormige kratermeer met de naam Danau Duma opdoemen en nadat we een zijpad waren ingeslagen bereikten we een plek waar diverse pondokjes waren opgesteld en waar reeds dagjesmensen met camera’s in de aanslag bezig waren deze fraaie plek voor later te vereeuwigen. Tino wist te melden dat lang geleden hier voor het eerst een missionaris was geweest die de plaatselijke bevolking tot het christendom had bekeerd. Toen deze later in zijn geboorteland Holland was overleden werd hij volgens zijn laatste wens hiernaartoe overgebracht en begraven. We bekeken de met – ook weer – lotusbloemen omlijstte oevers waarlangs houten vakken met waterbassins waren aangebracht voor de viskweek en namen kiekjes van het mooie uitzicht. Ferry raakte er in gesprek met een oudere vrouw die niet ver van de kant de was stond te doen en die deze plek vele malen verkoos boven Ibu Kota Republik Jakarta, waarin ik haar volmondig gelijk kon geven. Terwijl er in de verte gerommel van een onweersbui te horen was reden we even verderop naar een begraafplaats waarvan de ernaast gelegen kerk door brand verwoest was tijdens de recente religieuze twisten, maar waar tevens alweer een nieuwe in aanbouw naast stond. Op het kerkhof was een schip op kleine schaal nagebouwd, half gezonken in een cementen bak met water; een eenvoudig monument voor het afschuwelijke Bahari - drama dat in 2000 plaatsvond toen vele vluchtelingen uit Duma en Tobelo vanwege de religieuze onlusten wilden uitwijken naar Manado met het schip Bahari en daarbij in noodweer geraakten, waarna vele mensen en het schip waren vermist. We stopten op de terugweg nog bij een warmwaterbron die bevolkt was door ijverige vrouwen, druk met hun was en kinderen die krijsten van plezier in dit weldadige warme water. Langs een fraaie plek aan de zeekust maakten we later nog plaatjes van elkaar en het uitzicht en toen we laat in de middag weer bij ons wisma waren thuisgebracht spraken we voor de dag erna – zondag – na de lunch af, want onze motorrijders waren christenen en zouden dan natuurlijk in de ochtend eerst de kerkdienst bijwonen.
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  …het hartvormige kratermeer met de naam Danau Duma…


  Helaas sloeg op dit moment bij mij de bekende reizigersziekte toe en ik vroeg me af wat er fout gegaan kon zijn met eten en drinken. Ik had de dag ervoor ikan bakar met rijst gegeten en jus alpokat gedronken. Wat het ook was, ik begon me echt niet lekker te voelen. Met Tino bezochten we Kakara Beach en voordat we bij Mrs. Donna langsgingen kwamen we op een plek waar deze zondag veel dagjesmensen bij elkaar zaten onder een paar grote oude bomen in de schaduw. Het was ook meteen een heel bromfietspark. Wat meteen in het oog viel was een kooi met daarin een zeearend. Tino wist te vertellen dat de mensen het dier hadden gevangen omdat ze er bang van waren geweest. Ik liep erop af op een stil moment en bekeek meteen de mogelijkheid om de kooi te openen, maar deze zat met verschillende ijzerdraadjes vastgebonden. Even verderop zaten nog een neushoornvogel en een kleine zwarte aap vast. Ik voelde woede in me opborrelen, maar wilde de sfeer van deze dag niet verpesten. We werden op de thee ontvangen door Donna, een slanke, niet onknappe vrouw van in de vijftig die op een prachtige locatie verbleef in een ruim wit huis met een behoorlijk stuk tuin erbij, en toen we voor de open veranda plaats namen vroeg ze aan me of ik ook zoals alle Indonesiërs 17 scheppen suiker in mijn thee beliefde. Ze had een heel interessant boek op tafel liggen: ‘Ibu Maluku, The story of Jeanne van Diejen, an extraordinary life in the vanishing World of the Dutch Indies by Ron Heynneman’. Ik vond het al vreemd er nooit van gehoord te hebben, maar zou dit nog zeker gaan onderzoeken. Haar man had in Tobelo in de oliebusiness gezeten in de jaren twintig. Deze dappere dame verwierf tijdens de Tweede Wereldoorlog faam door haar hulp aan geïnterneerde kinderen. Na een conflict met Soekarno die haar de bijnaam ‘Ibu Maluku’ gaf, verruilde ze in 1958 Indonesië voor haar thuisland Nederland. In 1978 was ze voor het eerst weer terug in de Molukken, waar ze haar 82e verjaardag vierde. Deze kranige dame had op dat moment al de zeer hoge leeftijd van 106 jaar bereikt.
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  …waarvan de ernaast gelegen kerk door brand verwoest was tijdens de recente religieuze twisten…


  Donna gaf les op de universiteit van Tobelo en was niet erg te spreken over de Engelse taalvaardigheid van haar studenten: ‘iets waar de Indonesiër geen knobbel voor heeft ontwikkeld’. Ze vroeg me of ik last had van de hitte en bemerkte dat Ferry daar meer over klaagde. Ze maakte er een grapje over, waar de jonge Sundanees zelf als een boer met kiespijn om moest lachen. Verder vroeg ze zich af waar al het geld bleef dat de toeristen inbrengen door de man 25 dollar voor hun visum te moeten betalen: ‘gaat zeker naar Jakarta’. Het gesprek ging ook nog over voedsel en mijn pogingen om geen last van mijn ingewanden te krijgen. Rijst met gebakken vis vond ze net als ik ook het meest betrouwbaar. Na een tweede glas thee vond ik het tijd worden om weer verder te gaan en nadat ik haar voor de grap had geadviseerd om in haar onderkomen een informatiekantoor voor toeristen te vestigen namen we afscheid. Hierna bezochten we nog even Kumo, een piepklein eiland op tien minuten varen van Tobelo, maar het was er zeer druk vanwege de zondag, dus zijn we gauw weer weggegaan. Omdat bij de haven onze tukang ojeks ieder zijn kant opging liepen wij de lange Jl. Kemakmuran af terug naar onze wisma. We haalden wat gekoelde dranken en water bij een van de warungs langs de stoffige en vanwege de zondagsrust uitgestorven straat. Ferry ging duidelijk gebukt onder de hitte van het middaguur en aan zijn gezicht viel af te lezen dat hij liever een andere ojek had aangehouden.
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  …die bevolkt was door ijverige vrouwen, druk met hun was en kinderen die krijsten van plezier…


  Terug in het hotel voelde ik me steeds zieker worden en heb die dag niet meer gegeten. De rest van ons verblijf bracht ik op bed door en de volgende ochtend vroeg om 3 uur moesten we eruit om de rit terug naar Jailolo te aanvaarden. In Kota Ternate aangekomen hebben we maar weer Neraca Golden Hotel opgezocht (andere onderkomens vonden we te smerig of waren vol) Ik probeerde die middag KFC food te eten, maar dat viel slecht, werd na afloop op straat misselijk, ging over mijn nek en viel flauw. Bijgekomen lag ik in een waterplas vanwege een stortbui en Ferry hielp me overeind en hield een angkot aan. De chauffeur overhandigde mij een T - shirt met daarop portretten van twee kandidaten voor de plaatselijke parlementsverkiezingen van dat moment en die bond ik maar om mijn middel om de moddervlekken op mijn achterste te verbergen bij het betreden van ons hotel. De rest van de dag hield ik me maar gedeisd in bed en kwam die avond er alleen even uit voor de plaatselijke gids Erwin die Sam verving omdat deze met een groep Nederlanders op Ambon rondzwierf. De plaatsvervanger kwam die avond bij ons hotel op bezoek om de plannen door te nemen voor de rondrit op Ternate en Tidore die wij de volgende dag zouden gaan ondernemen. Ferry stelde mij aan hem voor als zijnde zijn baas! Er zou een auto met chauffeur gehuurd gaan worden waarvoor ik alvast een voorschot moest ophoesten.
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  Wisma Mulia


  



  4. Een rondje Ternate en Tidore


  We gingen de volgende dag eerst bij Erwin thuis langs om een geel verschoten en naar mottenballen stinkend geschiedenisboekje over Ternate op te halen, maar waarmee hij, alle goede bedoelingen ten spijt, verder de hele dag niets zou doen. Omdat er onderweg weinig gelegenheid zou zijn om versnaperingen te kopen, zochten we eerst een supermarkt op en liet ik aan Ferry, onze chauffeur en Erwin de vrije keus wat ze dachten aan snacks en frisdrank die dag nodig te hebben. De roti tawar en Aqua die ik voor mezelf in het winkelkarretje had gedeponeerd staken schril af bij het verrassingspakket dat bestemd leek voor een touringcar vol schoolkinderen op schoolreisje dat Ferry en Erwin uitgekozen hadden. Diverse soorten frisdranken zoals Fanta Strawberry, Coca Cola, susu cokelat, fruit tea en energiedrankjes, aangevuld met gezinspakken van diverse soorten zoutjes, chips, kaakjes, cakejes, koekjes en biscuitjes vormden het tussendoortje voor drie volwassen mannen. Bij Fort Oranye aangekomen probeerde onze pientere gids Erwin me wijs te maken dat dit begin 20e eeuw was gebouwd. Volgens de folders die we bij het kantoortje ter plekke kregen was ‘Cornelis de Matelief admiraal van de vloot in Indonesië van 1605 tot 1608. In die hoedanigheid ondernam hij acties in de Molukken, bestreed de Portugezen en de Spanjaarden en bouwde daarom in 1607 op Ternate een eigen fort: Fort Oranye. Dit vormde het hoofdkwartier van de V.O.C. totdat Gouverneur Generaal Jan Pieterszoon Coen het verplaatste naar Batavia in 1619. Het was in dit fort dat Sultan Mahmud Badurin 2 (Sultan van Palembang) gevangen zat van 1822 tot zijn dood in 1852. Het fort, gelegen in het centrum van de stad, is qua vorm nog geheel intact en dient tegenwoordig als onderkomen van het nationale leger en de politie’.
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  Fort Oranye
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  ...we bekeken de oude kanonnen…


  We bekeken de oude kanonnen en liepen over de omringende muur. Een paar kilometer verderop troffen we het fort Tolukko, dat er degelijk en symmetrisch uit zag en een sprookjesachtig uitzicht op de Molukkenzee verschafte. Het zou in 1512 door de Portugezen zijn gebouwd en door de Hollanders herbouwd in 1610. Ik had in het toegangskantoortje foto’s aan de muur zien hangen van de restauratiewerken in 1996 en kon goed zien dat er het nodige was opgeknapt. Wel grappig vond ik dat mijn folder vermeldde dat door erosie tengevolge van de kustlocatie het bouwwerk tot de vorm van een mannelijk geslachtsdeel was verworden, terwijl in mijn Lonely Planet over een baarmoeder gesproken wordt. In onze gehuurde Mitshubishi Kuda werd stevige rockmuziek en populaire Indonesische popmuziek op de cd speler gedraaid. Erwin had aan het begin van de tocht naar mijn muzikale voorkeur gevraagd en op mijn verzoek om dangdut draaide hij een half nummer van een mij onbekende artiest, waarna er weer snel hardrock uit de speakers schalde. Maar omdat ik me nog steeds niet erg lekker voelde vroeg ik, zoals het een oudere man betaamt, of de muziek niet wat zachter mocht. Erwin maakte hierover grappen met Ferry en de bestuurder, maar ik liet het allemaal gelaten over me heenkomen met de gedachte dat we allemaal eens jong zijn geweest. Bij een plek genaamd Batu Angus werden we er even uitgelaten om naar een stel rotsblokken te kijken die daar in 1673 door de vulkaan Gamalama waren uitgespuugd, waarna we van een mooi uitzicht konden genieten op Pantai Sulamadaha. We reden hierna naar een gebied waar twee meren naast elkaar diep in valleien verscholen lagen met olijfgroen, rimpelloos water: Danau Tolire Kecil en Danau Tolire Besar. Hier vertelde Erwin het verhaal dat er geen vis in ‘Besar’ zou zwemmen omdat een reusachtige krokodil alles zou opvreten wat bewoog, en als men poogde een steen in het water te gooien zou deze nooit het wateroppervlak raken. Hierop zochten we allen naar een steen, maar die was er in de hele omtrek niet te vinden. Er zat ook hier, zoals bij zoveel bijzondere natuurplekken in Indonesië, een legende aan vast: het meer zou zijn ontstaan door een landverschuiving als gevolg van een vader die dronken was geworden op een feest en vervolgens seks had met zijn eigen dochter. De vader werd gestraft door de landverschuiving en de dochter vluchtte weg en verdronk in Danau Tolire Kecil, niet ver van Danau Tolire Besar. Bij de volgende stop, Pantai Bobane ici was een restaurant waar Ferry, Erwin en de chauffeur de lunch gebruikten met een nasi goreng terwijl ik met tegenzin een paar sneetjes wittebrood naar binnen frommelde.
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  Fort Tolukko


  In deze gelegenheid, waar we zo te zien de enige bezoekers waren, zong onze gids een paar nummertjes karaoke met de tekst op het daarvoor bestemde beeldscherm mee, wat hij niet geheel onverdienstelijk deed, maar kennelijk ook niet goed genoeg om mijn gevoelige ingewanden tot rust te brengen, want weer terug in onze auto kon ik nog net op tijd een raampje opendraaien om de inhoud van mijn maag te ledigen. Van verdere bezoeken aan bezienswaardigheden hebben we die dag maar afgezien en ik werd enige tijd later half bij bewustzijn bij mijn hotel afgezet om de rest van de dag me gedeisd houdend in bed door te brengen.


  De volgende ochtend om 7 uur vertrokken we vanuit de haven Bastion in Ternate met onze gehuurde auto per veerboot naar de noordelijke havenplaats Rum op het tweelingeiland Tidore. Erwin had een andere chauffeur meegenomen omdat, naar zijn zeggen, die van de vorige dag ziek was geworden na het drinken van een mix die hij van Fanta Strawberry en een blikje susu had gemaakt. Na een halfuur varen bereikten we de havenplaats van Tidore. Ook nu moesten er weer eerst inkopen gedaan worden want op Tidore zou verder helemaal niets te vinden zijn voor de inwendige mens, dus werd er weer een karretje vol geladen met allerhande snacks en frisdranken bij een kruidenier die we na heel lang zoeken gevonden hadden. Op mijn verzoek bezochten we ook een apotik waar ik imodium kocht om eindelijk van dat geborrel in mijn maag af te komen. Het viel op dat het eiland een uitgestorven indruk maakte en gedurende de tijd die we daar doorbrachten zagen we dan ook nauwelijks verkeer. Als eerste bezochten we het paleis van de Sultan, waar zo te zien al een tijdje aan gerestaureerd werd, maar waar op dat moment niet veel schot in leek te zitten. Op hetzelfde erf lag de laatste Sultan begraven in een fantasieloze vierkante cementen bak met een lichtblauwe stenen zerk waarin met witte letters naam en data van geboorte en dood op stond: Sultan Zainal Abidin Syah – Bin Do. Husain – 1912 - 1967. Pas in 1999 zou er weer een nieuwe sultan – de 36e – worden aangesteld. Iets verderop stond een geel bord met daarop de naam Benteng Torre, waarvan de afbrokkelende en wegzakkende muren op hetzelfde terrein daar wel restanten van geweest zullen zijn.
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  …en een sprookjesachtig uitzicht op de Molukkenzee verschafte…


  



  Een museum dat voor deze ochtend ook op het programma stond – Sonyine Malige Sultan’s Memorial Museum – was helaas gesloten, dus reden we door naar een strand waar zich tevens een warmwaterbron bevond alwaar onze gids en chauffeur zich op hun gemak in begonnen te baden, overigens zonder te vragen of de sponsor van de trip – mijn persoontje dus – daar prijs op stelde. Omdat Ferry wel zin had in een duik in de aangrenzende oceaan liet ik het clubje maar begaan en hield ik me onledig met het schieten van wat plaatjes. Als laatste attractie bezochten we een ruïne langs de kust van een Spaans fort uit de 17e eeuw met de naam Benteng Tohula, waarvan slechts wat oude bakstenen tussen de rotsen resteerden. Er was wel recentelijk een monument met gedenksteen geplaatst met in het Spaans, Bahasa en Engels de volgende tekst erin uitgebeiteld: 


  ‘Ter nagedachtenis van Juan Sebastian de Elcano en de bemanningen van de schepen “Trinidad” en “Victoria” die landden op dit eiland van Tidore op 8 november 1521 en hun koers uitzetten naar Spanje op 18 december 1521 om de eerste wereldomzeiling te volbrengen.’


  


  De Ambassade van Spanje


  Het trainingschip van de Spaanse Marine “ Juan Sebastian de Elcano”.


  


  Tidore


  30 maart 1993


  


  Op mijn beurt legde ik hier mijn gids en chauffeur uit waarom de specerijen van deze eilanden in die tijden zo in trek waren en er zelfs om gevochten werd. Kennelijk waren ze niet op de hoogte dat nootmuskaat, foelie en kruidnagelen in die tijd als conserveringsmiddel werden gebruikt om de etenswaren aan boord tijdens de maandenlange zeetochten goed te houden.
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  Danau Tolire Besar


  We zochten de haven weer op en na een uurtje wachten konden we ons opnieuw inschepen op de veerpont om terug naar Ternate te varen. Nadat we bij ons hotel waren afgezet en ik voor twee dagen had afgerekend, terwijl het in werkelijkheid maar twee halve dagen betrof, maakte Erwin, die dit leek aan te voelen, mij er nog wel op attent dat we met dit clubje de door mij gehuurde auto eventueel nog voor uitstapjes voor de rest van de dag konden gebruiken. Ik zag dat al voor me: langs allerlei restaurants en karaoke bars waar hij dan weer kon kwelen door de microfoon op Indonesische smartlappen terwijl er van alles besteld zou worden op natuurlijk mijn rekening: ‘no, kasih mas!’ Die avond at ik met Ferry in Restaurant Family in de Ternate Mall (good food, good price). Tot mijn verbazing deed de imodium zijn werk goed want de cap cai die ik er at smaakte me goed en bleef binnen.


  Nu ik me weer wat opgeknapt voelde wou ik opnieuw weg uit Ternate, wat overigens steeds als transitplaats zou fungeren tijdens onze trips door Maluku Utara. Mijn aandacht was ditmaal op Labuha op Bacan, Zuid Halmahera gericht, alleen hoe er te komen moest ik nog uitvissen. De een had per boot geopperd terwijl ik via een forum op internet had vernomen dat er ook vluchten daarheen bestonden. Bij Lion Air verwezen ze mijn gids en mij de volgende ochtend naar Merpati, die wel op Bacan zou vliegen, maar bij hun kantoor naast ons hotel konden ze zo vroeg – 9 uur in de ochtend – nog niet zeggen of er voor die dag nog plaats was. Nadat we een telefoonnummer hadden opgegeven om ons terug te kunnen bellen vermaakten we ons voor enige tijd met internetten in een warnet tegenover ons hotel en het zoeken naar een geschikte geheugenkaart voor mijn camera. Om 11 uur ontvingen we een sms dat we om 12 uur naar het vliegveld konden komen om daar een ticket te kopen, dus pakten we in een recordtijd onze koffers, checkten uit en stoven ieder achterop een ojek naar het vliegveld Sultan Babulah, waar we toch nog tot 15.00 uur moesten wachten totdat we met een clubje van acht passagiers in een klein propellervliegtuigje – een Casa 212 – konden opstijgen. Ferry zat bij het raampje op een plaats achter mij en maakte weer de ene na de andere foto van de eilandjes verspreid onder ons gelegen in een oceaan van diverse schakeringen groen en blauw. Bij aankomst op Labuha hoefden we niet lang op onze bagage te wachten vanwege het kleine groepje passagiers en met een wachtende chauffeur en zijn wagen gingen we bij een hele waslijst van losmens en hotels langs; de ene was vol en de andere was niet naar onze zin, totdat we uiteindelijk bij Buano Lipu een betaalbare kamer vonden. Dit pas gebouwde hotel stond overduidelijk nog in de steigers want aan een hoop dingen was te zien dat de werkzaamheden nog niet waren afgerond, hoewel er geen werklui rondliepen die de klus snel af zouden gaan afmaken. De kamer die wij betrokken rook nog naar verf en er waren zo op het eerste gezicht zelfs geen mankementen in de badkamer aan te wijzen. Het grootste nadeel was wel de locatie van het onderkomen, want we zaten ver van de hoofdstraat af, waar de meeste warungs en andere bedrijvigheden gesitueerd waren. Daar aten we die avond een maal van cumi cumi, kip en kangkung cha in een eenvoudige maar nette warung en toen we ons daarna in een becak terug naar het hotel lieten rijden hoorden we van de berijder dat er slechts een plaatselijke bank in het dorp zou zijn waar met mijn pas zo goed als zeker geen geld mee kon worden opgenomen. Het was eigenlijk heel stom van mij geweest dat ik met deze mogelijkheid geen rekening had gehouden, want in alle reisgidsen wordt overduidelijk geadviseerd in deze streken voldoende cash mee te nemen. Bij het ontbijt de volgende ochtend in de eetzaal van het hotel werd het bericht dat er geen ATM in Labuha zou zijn door een jongedame uit Jakarta bevestigd, en dat betekende met het natellen van mijn bankbiljetten, dat we de eerstvolgende vlucht terug naar Ternate moesten nemen. Ik vond het nodig op dat moment even de balans op te maken: we kregen geen kans om ons ergens relaxed te settelen en we waren steeds maar onderweg; transport regelen, hotels boeken, nieuwe bestemmingen opsnorren, (waardeloze) gidsen inhuren die ons niets wijzer konden maken. Het was zaak een plek te vinden waar we misschien een beetje tot rust zouden kunnen komen. Ik overwoog om naar Morotai te gaan, maar ik zou dan wel eerst een grote hoeveelheid cash moeten tappen in Kota Ternate.
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  Onze gids Erwin bezig met zijn grootste verdienste


  



  



  



  


  



  



  



  5. Een kort verblijf in Labuha, Bacan


  Tijdens een wandeling die ochtend na het ontbijt troffen we Hendra, onze chauffeur van de vorige dag, die bij een riviertje zijn Kijang stond te wassen. Hij bood ons een tochtje in de omgeving aan waarvoor we natuurlijk wel iets moesten betalen. Hendra was een vrolijke man die veel lachte en met zijn opgeruimde ronde gelaat overal de humor van inzag. Hij was dan ook voldaan over zichzelf dat hij voor ons zo’n goed hotel had gevonden, maar het was alleen weer jammer dat wij er zo kort gebruik van zouden maken. We kwamen aan bij een stuk strand met de naam Babang Beach waar een viskwekerij gevestigd was. Langs een steiger in zee waren afschermde en afgesloten vakken waar diverse vissoorten te zien waren, maar ook daarbuiten wemelde het van de vissen. Even verderop was een stuk strand met de naam Sibela Beach waar een met palen in zee staand restaurant was gevestigd.
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  …gekortwiekte zeearend…
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  …mijn humeur was voor die dag danig verpest…


  Hendra dacht dat we hier wel wat konden gaan nuttigen, maar na de aanblik van een gekortwiekte zeearend, vastgebonden aan een stellage van bamboe en een grote zeeschildpad die op zijn rug lag dood te gaan naast een geketende kleine zwarte aap, had ik nergens trek meer in en wenste het hele bedrijf niet te betreden. Zowel de eigenaar die ons wilde binnenloodsen als onze chauffeur die voor zijn bemiddeling ongetwijfeld commissie zou opstrijken, keken opeens een stuk minder vrolijk toen ik rechtsomkeert maakte om naar onze wagen terug te lopen. Mijn humeur was voor die dag danig verpest en de verdere bezienswaardigheden die Hendra ons daarna nog liet zien gingen half langs me heen. Hierbij viel het me van Ferry weer tegen dat hij, als dierenvriend, nauwelijks op deze barbaarse praktijken had gereageerd en het de normaalste zaak van de wereld leek te vinden hoe hier met dieren werd omgegaan. Ongetwijfeld had de chauffeur met deze tocht de beste bedoelingen gehad, en hij probeerde ons nog te interesseren voor een teakhout plantage benevens een project waarbij een heel bos met waringinbomen plaats moest maken voor iets wat met vooruitgang te maken moest hebben. We vonden het bij nader inzien eigenlijk beter om het plaatselijke Merpatikantoor op te gaan zoeken om de vlucht terug naar Ternate te boeken. Even later betraden we het piepkleine kantoortje waar een vriendelijke dame onze wensen aanhoorde maar ons niet aan een ticket of bewijs van reservering kon helpen. Wel kregen we later die middag via een sms de bevestiging dat we de volgende ochtend om 11 uur op het vliegveld verwacht werden.
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  Babang Beach


  De conversaties tussen Ferry en mij bleven ondertussen moeizaam, wat vooral veroorzaakt werd door zijn slechte uitspraak van het Engels, en hij weigerde gewoonweg om in eenvoudig Bahasa te praten. River sprak hij uit als raaiver, boat werd boet en shark was sherk volgens zijn methode. Als hij over iets sprak in Ternate dacht ik steeds dat hij het over internet had en andersom, wat nog wel een te begrijpen verwarring was, maar zo waren er vele misverstanden die op den duur knap vermoeiend werkten. Zo bleven diepgaande conversaties onmogelijk en hadden we gek genoeg nog het meest contact als we gezamenlijk naar iets op de tv zaten te kijken. Hij was natuurlijk op de hoogte van de populaire muziek, de artiesten, de tv persoonlijkheden en het hele gebeuren eromheen in Indonesië en dan kon ik op mijn beurt vertellen hoe het daarmee in de Lage Landen was gesteld.


  Ons hotel Buano Lipu lag afgelegen aan het eind van een lange ongeplaveide landweg en als we ’s avonds in het dorp wilden gaan eten liepen we eerst een stuk langs deze onverlichte weg – terwijl de krekels en kikkers voor een massaal geroezemoes zorgden – in de richting van de hoofdstraat waar de warungs gevestigd waren. Deze avond begon het zachtjes te regenen en Ferry hield de handen boven zijn met gel ingewreven kuifje om deze voor in elkaar zakken te behoeden. Telkens als er achter ons brommers te horen waren gaf hij een stopteken en na een paar mislukte pogingen stopten er twee achter elkaar, waarna wij ieder bij een achterop stapten en te kennen gaven naar een rumah makan te willen worden gebracht. Het betrof een ritje van slechts vijf à tien minuten en op de plaats van bestemming aangekomen betaalden we de berijders de afgesproken Rp. 10.000 die zij met elkaar deelden. Deze avond bezochten we dezelfde warung als waar we in de middag hadden gegeten en, zoals reeds eerder gebeurd, liet ik mijn reismaat maar weer het menu samenstellen, wat hij ook nu weer fantasievol deed: cumi cumi, een kipgerecht en een aantal stokjes sate, opgediend met nasi putih, een koolsalade en iets met tomaat en sjalotjes in een ketjapsausje. Het smaakte mij deze avond zo voortreffelijk dat alle schaaltjes na afloop geheel leeg achterbleven en ik de bedienster een welgemeend ‘makanan ini enak sekali’ toezegde. Ik was allang blij dat het eten mij weer smaakte en ik kon met enige vreugde vaststellen dat, als ik het eten uit dit soort warungs kon verdragen, ik inmiddels toch een zekere weerstand leek te hebben opgebouwd. Ferry wisselde met de eigenares uit Makassar nog wat recepten uit en had het over zijn plannen voor een eigen warung in Jakarta. De huurprijs van zo’n zaak lag daar heel wat hoger dan in dit dromerige plaatsje, en ik wees hem erop dat zijn kansen mogelijk zouden stijgen wanneer hij in een plaats als deze ooit zijn eigen warung zou beginnen.
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  …een project waarbij een heel bos met waringinbomen plaats moest maken voor iets wat met vooruitgang te maken moest hebben…


  Het was de volgende ochtend alweer zover dat we terug naar Ternate moesten en na het ontbijt – in Buana Lipu was dat elke ochtend nasi goreng met spiegelei, kroepoek en plakjes komkommer – werd de laundry gebracht waarna we konden gaan inpakken. Het was wachten totdat Hendra ons tegen 11 uur zou komen ophalen. Onderwijl keken we naar kookprogramma’s op de tv en zagen hoe in Palembang martabak werd gemaakt. Ook andere specialiteiten uit die stad werden behandeld en mijn maag begon alweer te knorren. Ferry was weer hard toe aan een stevige massagebeurt en daartoe liet ik eerst wat minyak kayu putih op zijn rug en benen lopen waarna de beuk erin ging. Ik geloof zelf niet zo in het nut van dit soort behandelingen en ik snap eigenlijk niet waarom de mensen in dit werelddeel hieraan zo’n behoefte hebben. Je zou denken dat wij blanken uit de koudere streken eerder last van gewrichtsaandoeningen hebben dan zij, maar ik zag mijn reismaat tijdens onze trip regelmatig gebukt gaan onder een krakende nek, vingers en ruggenwervels. Kerok is ook zoiets en wordt bij voorkeur toegepast als gassen en/of kou iemand dwars zitten (masuk angin). Er wordt dan met een munt over de rug gestreken totdat men een visgraatmotief in rode strepen heeft verworven. Het resultaat daarvan is dat het net lijkt alsof de persoon in kwestie met een riem is afgeranseld. Er wordt door de patiënt daarop geboerd en gegast dat het een aard heeft en hele volkstammen in Indonesië geloven er heilig in. Ferry in het verleden ook, totdat hij van nabij meemaakte dat iemand er in blééf: Deze had samen met alle boertjes en gasjes er ook de laatste adem bij uitgeblazen.


  We reden dus met Hendra naar het Usman Sadik vliegveld en daar aangekomen bleek onze vlucht twee uur vertraagd te zijn, en konden we nog wat in het dorp rondkijken. Zo hadden we Benteng Barneveld nog niet bekeken, wat oorspronkelijk door de Portugezen was gebouwd en later door de Hollanders in 1609 werd veroverd. Ik vond het er verassend compleet uitzien, hoewel het grotendeels was overwoekerd door klimplanten. Toen we via de achterkant naar boven liepen zagen we een paar kanonnen half verborgen in het welig tierende onkruid en toen ik daardoorheen liep om deze beter te kunnen fotograferen was er een luid geritsel hoorbaar van een wegvluchtend dier. Ik kon door het kniehoge onkruid geen dier waarnemen, maar het geritsel verplaatste zich van de ene naar de andere hoek. Aanvankelijk dachten we dat het en rat geweest moest zijn, maar Ferry reageerde plotseling als door een daas gestoken toen we van de plek wegreden: hij was ervan overtuigd dat hij een slangenkop boven een van de muren uit zag steken zo dik als een mensenarm.


  We gingen maar weer lunchen bij de gezellige vrouw uit Makassar en het eten was opnieuw een feest. Omdat ik de vorige keer mijn best had gedaan om haar in het Bahasa te complimenteren en gedag te zeggen kwam zij nu op haar beurt met een ‘thank you very much’ waarna ik maar weer met een sama sama antwoordde. Pas op het vliegveld werden de tickets gekocht en mocht ik mijn koffer op de weegschaal zetten. Ik wist dat de wijzer nèt onder de 20 kg zou blijven steken, maar Hendra dacht mij beet te nemen door er stiekem een beetje tegen aan te leunen zodat ik overgewicht dreigde te moeten betalen. Hij waarschuwde ons nog attent te zijn op problemen in Ternate. Omdat er juist die dag verkiezingen voor het parlement aan de gang waren, moesten we bedacht zijn op relletjes. Op het nieuws hadden we die ochtend gezien dat er in Ambon-stad ook al onlusten waren, maar of dat ook met verkiezingen had te maken, daarvan wil ik af zijn. Wel was Ferry blij dat de reis daarheen niet doorging, omdat hij voorvoelde dat er anders iets met ons gebeurd zou zijn.


  
    [image: ]

  


  Buana Lipu


  TTegen half 2 klonk er een sirene op het vliegveld en met het naar buiten kijken zag ik een Casa 212 van Merpati aanstalten maken om te landen. Er waren geen passagiers die uitstapten; het toestel was kennelijk alleen met de crew van Ternate naar Labuha gevlogen om ons aanwezige clubje op te halen. Het tafereel deed me op een of andere manier aan een stripverhaal van Kuifje denken. Het ontbrak er alleen aan dat er missionarissen in het wit met tropenhelmen bij waren die op het punt stonden in deze ouderwets aandoende vliegmachine te stappen, anders was het plaatje compleet geweest. Toen wij niet veel later opstegen telde ik 11 man aan boord, waaronder drie hoge pieten van het leger en een peuter van een jaar of vier. Ferry was geroerd door de aanblik van een regenboog onder ons toen het toestel aan het stijgen was en daarom hadden we ook later met enige turbulentie te maken. We zagen onderweg weer prachtige plaatjes uit onze venstertjes, want de Molukkenzee ligt daar vol met eilandjes en atollen, waaromheen het zeewater in diverse tinten blauw aansluit.
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  Benteng Barneveld


  


  



  



  6. Het tweede drama en Prince


  In Ternate aangekomen lieten we ons eerst naar het Archi Hotel rijden, maar met het inspecteren van de enig beschikbare kamer bleek dat daar slechts een single bed stond en dat was niet wat wij in gedachten hadden. Niet ver van het Archi Hotel kozen we even later voor het Ternate City Hotel dat een Chinese eigenaar had, hetgeen me een gerust gevoel gaf omdat ik nu eenmaal goede ervaringen heb met Chinese hotels. Na ons te hebben opgefrist liepen we de stad in om vervolgens te ontdekken dat in verband met de verkiezingen alle winkels waren gesloten. Het reisbureau naast hotel Neraca, waar we al eerder verbleven, was echter wél open en op onze vraag of er een vlucht kon worden geboekt naar Morotaai werd positief geantwoord. We moesten echter de volgende dag om 10 uur terugkomen om de verdere gegevens te horen te krijgen. Die avond aten we voor het eerst bij één van de met spandoeken met visafbeeldingen versierde eettenten op de gezellige pasar malam, wat ik bij ons vorige bezoek om gezondheidsredenen niet had aangedurfd. Echter nu ik een ‘Indonesische maag’ had opgebouwd konden we er van een uitgebreide seafoodmaaltijd genieten
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  …op de gezellige pasar malam…


  Om 7 uur de volgende ochtend werd door de roomboy het ontbijt op onze kamer gebracht, dat uit nasi goreng bestond. Omdat we dus redelijk vroeg bij de pinken waren, besloten we de stad maar in te gaan ook al wisten we eigenlijk niet waarom omdat op zondag de meeste winkels gesloten zijn. Wel was er op de Jl. Pahlawan Revolusi een tukan jam actief achter zijn knutselkastje waarin honderden horloges lagen uitgestald: defecte en gerepareerde exemplaren naast ontelbare onderdeeltjes. Hier liet ik mijn horloge van een nieuwe batterij en dito bandje voorzien. Zoiets had ik al eens eerder laten doen en het is altijd weer een lust voor het oog hoe handig men een klokje openmaakt, schoonmaakt met een kwastje, te vervangen onderdelen verwisselt en dan alles weer perfect in elkaar zet. Voor Rp. 20.000 had ik een kwartier later weer een goed werkende Seiko om mijn pols die tot op de seconde gelijk liep. We zochten daarna opnieuw naar een fotogeheugen kaart voor mijn camera, maar de bewuste zaak daarvoor was helaas gesloten. Toen het 9 uur was geweest zochten we het plaatselijke internetlokaal op om de eventuele mails te beantwoorden. Ferry zat naast me en het viel me op dat hij veel te mailen had en tevens de ene na de andere sms ontving. Dat was de afgelopen nacht ook al zo geweest, want ik hoorde zijn HP steeds grommen op het nachtkastje tussen ons in, waarna hij het ding steeds weer ter hand nam en razendsnel met zijn lenige duimpje van links naar rechts en andersom over de reeks toetsen vloog om het bericht te lezen en vervolgens weer in no time te beantwoorden. Eigenlijk was dit de hele vakantie aan één stuk doorgegaan en ik had al een klein vermogen neergeteld om zijn gsm steeds maar weer op te waarderen. Nu wist hij me met een uiterst dramatische blik op zijn gezicht te melden dat zijn ‘brother in law dying’ was. ‘Dat is niet zo’n leuk bericht’ was het enige wat ik daar zo snel op wist te antwoorden. ‘Nee, niet leuk’, zei hij, terwijl hij opstond om buiten mijn gehoorafstand een telefoontje te plegen met zijn moeder, zoals hij meedeelde. Ik maakte mijn mailtje snel af waarna ik hem opzocht in het wachthoekje even buiten het lokaal. Ik zag hem daar druk in gesprek en het viel mij op dat zijn gezicht eerder geamuseerd dan droevig stond afgetekend. Echter toen hij mij zag naderen zakten zijn mondhoeken plotseling weer snel naar omlaag. ‘Een vervelende zaak Ferry’ zei ik maar om wat medeleven te veinzen, ‘ik vind dat heel naar om te horen. Maar zo is het leven nu eenmaal, hoe ouder je wordt hoe vaker je dit zal meemaken’. Hij keek wezenloos voor zich uit en liet het initiatief aan mij over om te bepalen wat er verder moest gebeuren. Omdat ik niet zo gauw iets anders kon verzinnen stelde ik voor om ons op twee ojeks terug naar het hotel te laten rijden. Op onze kamer aangekomen dook hij op zijn bed en hield de lange witte guling stevig tussen zijn armen en benen geklemd. Het licht in de kamer had ik getemperd en ik liet hem voorlopig maar even zijn gang gaan. Ik hoorde hem snikken en hij draaide op zijn nest heen en weer als een jonge hond in zijn mand, waarna hij zijn mobieltje weer ter hand nam en het nodige met zijn snelle duimpje uitvoerde.
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  Jl. Pahlawan Revolusi


  ‘Ik moet naar huis’, haalde hij opeens uit naar mij, ‘mijn vader verwacht mij’. Hij liet een piepend gejank horen en een aantal droge snikken. ‘Heb je zo’n hecht contact met je zwager?’ vroeg ik hem. ‘hoe oud is hij eigenlijk en waaraan dreigt hij dood te gaan?’ vervolgde ik ‘He very sick, is dying’, kwam het er met snikken uit. ‘Als je me niet gelooft bel mijn zuster maar’, kwam het er nu nijdiger uit. ‘Hoor eens Ferry, mensen gaan nu eenmaal dood en als je nu naar huis gaat zal je mogelijk niets voor je zwager kunnen betekenen. Toevallig is er onlangs ook van mij een zwager overleden, maar als dit tijdens mijn vakantie was gebeurd zou ik er echt niet voor naar huis gegaan zijn’, was mijn gemeende reactie hierop. ‘Je mag niet vergelijken, we hebben verschillende culturen’ sprak hij me nu bestraffend toe en ik kon zijn vernietigende blik die ik me opeens ook weer van het vorige conflict herinnerde nu duidelijk van zijn gezicht aflezen. Mijn geduld had zijn eindpunt bereikt: ‘Je zit weer te liegen Ferry, die vriend van je uit Hawaï wacht zeker op je in Jakarta. Ik wil best een ticket voor je kopen, maar als je nu teruggaat hoef ik je nooit meer te zien. Hoe haal je het trouwens in je hoofd om over zoiets te gaan liegen om je zin te krijgen. Eerst je vader die nodig geopereerd moet worden en nu weer je zwager die op sterven ligt. Wat is je volgende smoes? Zeker dat er een vliegtuig op je warung in Jakarta is gecrasht. Dacht je dat je mij zo gemakkelijk voor de gek houdt? Met wie denk je te maken te hebben? Een orang gila?’ het snikken had hij nu gestaakt en het huilerige gezicht had plaats gemaakt voor een blik die me dood wenste. Hij zocht zijn badlaken op en verdween daarmee in de badkamer, waar ik hem een lange tijd hoorde plenzen en spetteren. Toen hij er na een lange tijd weer uitkwam stonden zijn mondhoeken nog steeds strak naar beneden en dat zou die dag niet meer veranderen. Hij verzamelde zijn vuile was en stopte die in de plastic tas waar ik eerder mijn smoezelige kledingstukken in had gestopt. Die gaven we af bij de receptie van ons hotel, waarna we ieder achterop een ojek klommen om in de Ternate Mall te gaan lunchen. Het onderwerp werd nooit meer aangesneden.
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  De schoorsteen van Ternate


  Voordat ik Snoepje goed had leren kennen was er nog een andere vlam geweest, in Yogya, zo’n vijf jaar geleden. Ik noemde hem Prince en hij mij eenvoudig Sayang. Ik was in mijn eentje die dag ervoor in de culturele hoofdstad van Java aangekomen en die bewuste avond op zoek gegaan naar een restaurant in de buurt van mijn losmen aan de Jl. Prawirotaman. Het eetcafé Via Via was die avond afgeladen vol zodat ik er aan voorbij liep en uiteindelijk aan het eind van deze populaire hotel- en eetcaféstraat bij de grote dwarsstraat, de Jl. Parangtrites, overstak en Made’s kafe - restoran opzocht. Op het overdekte gedeelte van het terras nam ik plaats, bestelde nasi rames en een Teh bottol en keek naar de drukte in deze levendige straat. Een jongen die op een barkruk aan de bar zat sprak me aan, raakte met me in gesprek en nam uiteindelijk bij mij aan het lage tafeltje plaats, waar ik in ongelukkige houding diep met mijn bord tussen mijn knieën zat te eten. We hadden het over Yogya, wat hij er deed en wat ik er deed. Zijn naam was eigenlijk Fatur, hij was 30 jaar, een Dayak afkomstig uit Kalimantan, opgegroeid in een grote familie en had zelf door hard te werken zijn opleiding kunnen bekostigen. Hij studeerde nu aan de Gadjahmada Universiteit van Yogyakarta waar zijn subject Local Government was en waarin hij hoopte in oktober of november dat jaar af te studeren. Hij had op dat moment twee maanden vakantie, speelde af en toe in een grote rhythm- and bluesband met blazers en genoot verder met volle teugen van het leven. Ik vertelde hem over mijn reis en op zijn vragen met wie en hoe kwam ik op het verhaal van Roy, die ik eerder in Jakarta had ontmoet samen met zijn vriend Snoepje. Zodoende wist Prince meteen hoe ik in elkaar stak, hoewel dat meer een officiële bevestiging was en eigenlijk niet nodig was geweest. Hij vroeg in ieder geval, nadat ik was uitgegeten en we samen nog een portie kacang rebus soldaat hadden gemaakt, of hij me op zijn scooter naar Sartika terug mocht brengen. Op mijn kamer praatten we daarna tot diep in de nacht en nadat ik hem verteld had over momenten dat ik mij wel eens triest en eenzaam voelde had hij het verhaal over zijn ouders op Borneo verteld. Zijn ouders waren beide een paar maanden geleden kort na elkaar overleden – waaraan en hoe vertelde hij er niet bij – en dat hij er niet bij was geweest, omdat hij hier in Yogya studeerde. Daarna was hij in diepe snikken op mijn schouders uitgebarsten. Die nacht bleef hij slapen en ik bestelde de volgende ochtend ontbijt voor twee bij de receptie beneden. Omdat hij zich zorgen maakte over zijn Suzuki die hij buiten had geparkeerd, ging ik even voor hem kijken. Ik schrok me vervolgens wezenloos, want buiten stond geen motor; wel binnen bij Sartika, maar daar stonden altijd een paar brommers of motorfietsen in de hal. Ik haalde dus zijn sleuteltje om te kijken of die paste op een van de rammelkasten en dat bleek gelukkig zo te zijn, maar voor Prince was het een raadsel hoe iemand dat loodzware kreng op die manier had weten te verplaatsen.
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  De avond valt in Ternate


  Hoewel ik normaal tijdens mijn trips nooit langer dan een paar dagen op dezelfde plek blijf hangen, bracht ik nu bij elkaar wel twee weken in Yogyakarta door. Ik ging af en toe met Prince naar zijn studentenkamer, niet ver van de campus waar hij studeerde, om samen speelfilms op video te bekijken, we speelden vele partijen pool, (die hij meestal won) en aten in ons favoriete Chinese restaurant Cowloon dat helaas al een aantal jaren niet meer bestaat. Ook maakten we uitstapjes naar het strand van Parangtritis. We konden het bijzonder goed met elkaar vinden en ook onze conversaties waren interessant omdat zijn Engels voortreffelijk was: zelden heb ik iemand in Indonesië zo verstaanbaar Engels horen praten. Hij was verder niet nichterig zoals Snoepje dat was, maar eerder macho – hij had een paar jaar in militaire dienst gezeten. Het leek aanvankelijk wel of er niets mis kon gaan tussen ons en ik had nog niets bij hem bespeurd dat erop wees dat hij op mijn geld uit was. Toch, de eerste grote ruzie was aanstaande en had zijn oorzaak in een combinatie van geld en machtspositie van mijn kant, en van hem het verbergen van zijn ware geaardheid tegenover zijn hetero vrienden – hij had pas twee jaar daarvoor zijn eigen geaardheid erkend en was nog niet uit de kast. Zo konden we in openbare gelegenheden niet te aanhankelijk tegenover elkaar zijn en hij wou zelfs in bepaalde straten niet dat we naast elkaar liepen. Zo waren wij op een zondag in zijn flat en hadden een gesprek met zijn huisbaas, aan wie hij de route vroeg die ons naar de voet van de Merapi vulkaan zou brengen. Maar die mocht niet weten dat wij een gay relatie hadden, hoewel ik op zijn kamertje met slechts een eenpersoonsbed een paar keren was blijven slapen. In het bijzijn van zijn huisbaas deed hij dan overdreven koel tegen mij en ik wist me van verbazing geen houding te geven, want tijdens dat gesprek werd aangekondigd dat de huisbaas over een tijdje naar Europa/Nederland zou komen en Prince stelde voor dat hij dan zeker bij mij in Gouda zou kunnen komen logeren, ‘nietwaar Jan?’ (geen Sayang ditmaal natuurlijk). De landlord wist in de buurt van de Merapi een goed restaurant waar we uitstekend ikan bakar konden eten. Ik zei dat ik liever een nasi goreng als lunch zou eten – ‘maar Jan, weet je niet dat Indonesiërs tussen de middag veel uitgebreider eten dan ’s avonds?’ ‘Ja Jezus, ik ben toch zeker geen Indonesiër’, de eerste wrijvingen waren al voelbaar. En Prince was helemaal geen grote lunch eter, met andere woorden, ik had het helemaal fout en de huisbaas had natuurlijk gelijk. Toen we die middag bij het genoemde restaurant kwamen bleek dit deel uit te maken van een vijf sterren hotel met dito prijzen, dus toen ik te kennen gaf dat die ikan bakar me ook financieel wel eens zwaar op de maag zou kunnen gaan liggen, was mijn Prince opeens diep gekwetst. De ware reden hiervoor was naar mijn idee dat hij dan gezichtsverlies zou ondervinden, want we hadden dan niet de goede raad van de huisbaas opgevolgd. Had ik niet als vanzelfsprekend alle dagen dat we samen waren alles betaald, zelfs tot aan een bekeuring wegens het rijden op de motor zonder geldig rijbewijs toe – dat hij onlangs in de trein zou hebben verloren – zonder ook maar een keer te protesteren, en Prince had het steeds heel gewoon gevonden dat ik iedere keer naar de flappen greep; natuurlijk, ik was toch de rijke Bule? Maar de echte uitbarsting kwam pas later, al rookte de vulkaan reeds heftig. Later die middag aan de voet van de overigens sprookjesachtige Merapi kwam ons gesprek op de ongelijke verhoudingen tussen Indonesiërs en Bule’s: waarom waren die witneuzen zo aantrekkelijk voor de Indonesiërs – dus ook voor Prince – en waarom worden wij bleekscheten overal nagejoeld en overdreven vaak aangesproken? Omdat wij een pro hebben, een streepje voor, wij komen uit het beloofde land, waar alles koek en ei is, het land van melk en honing, zoals bij ons het geval is of was met Amerikanen, die kwamen toch ook van waar het allemaal beter is, waar de Hollywood Dream vandaan komt, de popmuziek en dus ‘The American way of life’.
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  Pasar malam


  Ik werd eigenlijk zeer triest toen ik me dit al pratend met Prince begon te realiseren. Dat geen enkele relatie stand kon houden door die grote verschillen, want ik bleef de Tuan Besar met ‘het geld’. Pas die avond vroeg Prince, terwijl ik afwezig zat te peinzen onder het eten, wat er met me aan de hand was en toen ik daarop een duidelijke samenvatting van mijn gedachten gaf, kwam bij hem de betekenis van mijn overpeinzingen pas echt over – hij had me trouwens altijd op het hart gedrukt altijd zo open en eerlijk mogelijk te zijn – en samen met het voorval van de ikan bakar en de huisbaas viel dit verkeerd bij de gevoelige Prince, die daarop meteen zijn spullen ging pakken en te kennen gaf nooit, nee nooit iets meer met me te maken wou hebben. Hij gaf me nog een zakelijke formele hand, bedankte me voor de gezellige dagen en was vertrokken, mij als verdoofd door een hamerslag in mijn losmen achterlatend. Na een slapeloze nacht had ik alle hoop hem ooit nog eens te zien uit mijn hoofd gezet, zo definitief had hij die avond geklonken, zo diep gekwetst had hij eruit gezien, en dat alles door mijn toedoen. Ik was die ochtend al bezig me een leven zonder Prince voor te stellen en was druk met de laundry te verzamelen toen de roomboy op mijn kamer kwam kloppen met de mededeling dat er een zekere Fatur aan de telefoon was, die al eerder, toen ik nog sliep, een paar keer gebeld had. Nadat ik vol ongeloof naar de receptie beneden was gehold kreeg ik de zacht beverige stem van Prince te horen die vertelde niet geslapen te hebben en vroeg wat ik aan het doen was. Of ik misschien naar hem toe wilde komen, naar een supermarkt tegenover de universiteit – een half uur met de taxi – dan zou hij me daar na een gesprek met een docent komen ophalen en ‘make things better’. Hij stond daar bij de kleine super, nadat ik er een tijdje had gewacht, met rode ogen (van de slaap?) en zijn scooter klaar en zei meteen dat het hem speet, waarop ik van mijn kant ook spijt betuigde. Ik vond dat we de kwestie maar moesten vergeten en het in ieder geval niet meer over geld moesten hebben. Ik had al eerder van hem gehoord dat zijn inkomsten op Rp. 700.000 per maand waren en na aftrek van vaste lasten slechts Rp. 300.000, zo’n 40 Euro bedroeg, waardoor ik opeens zo enorm met hem te doen kreeg dat ik mijn ogen niet meer droog kon houden. Ik bestelde voor ieder een nasi goreng – nee, buiten in elkaars armen vallen was er niet bij – en we beloofden elkaar om van de resterende week die we nog hadden een groot feest te maken. Nadat ik aan het eind van die week van hem afscheid had genomen om naar Jakarta te reizen voor mijn vlucht terug, hebben we elkaar nooit meer teruggezien. Hij zou een Zwitserse bleekneus treffen met wie hij naar Europa verdween en ik ging verder met Snoepje uit Jakarta.
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  De Merapi in 2002


  



  



  7. Relaxen op Morotai


  Ferry en ik liepen die avond tegen zonsondergang op de lange boulevard de Jembatan Residen, waar ‘s avonds de pasar malam wordt ingericht, tot voorbij de oriëntaals aandoende stadspoort in de richting van de in aanbouw zijnde grote nieuwe moskee. Er werd geen woord tegen elkaar gezegd en ik vroeg me af hoe lang het dit keer weer zou gaan duren voordat de bui was opgeklaard. Links van ons zakte de zon langzaam achter de blauw wazige bergen waarvan de toppen in donkergrijze wolken gehuld gingen. Het was eigenlijk meer slenteren dan wandelen en als ik wat meer bij Ferry achterop raakte riepen de mensen weer ‘hello miester’ tegen me, wat ze nooit deden als we naast elkaar liepen. Ik had mijn camera in de aanslag en schoot wat plaatjes van de zee en de omringende eilanden met hun conische vormen, van de fruitverkopers met hun kleurige en zorgvuldig uitgestalde waar, en van de dagjesmensen langs de kade die genoten van het verfrissende zeebriesje dat door hun haren woei. We hadden allebei honger omdat we die dag vroeg hadden geluncht, maar moesten wachten totdat de zon geheel verdwenen zou zijn, want dan pas werden op de pasar malam de kookvuurtjes opgestookt waarop de wajangs met diverse gerechten voor de heerlijkste geuren zouden zorgen. We liepen dus nog maar wat te slenteren tot het zover was en zagen verderop een nieuwe winkelgalerij in aanbouw aan onze linkerkant en daar tegenover handelaren in diverse soorten groenten die hun waren aan het sorteren waren en op karren laadden. Af en toe kwam er een vieze rioolachtige lucht langs waaien uit de richting van sloppenwijken op palen die in zwarte moerassige poelen waren gebouwd. Dit alles zorgde voor een melancholische sfeer die langzaam bezit van me nam. In dit paradijsachtige uithoekje van de wereld werd weer aan me geplukt door verschillende gevoelens, veroorzaakt door iemand die heen en weer werd geslingerd tussen begeerte, bezit en verlangens. Hoe had ik er voorgestaan als ik deze trip geheel alleen en zelfstandig had ondernomen, zoals ik wel vaker had gedaan? Nu had ik een blok aan mijn been waardoor ik nauwelijks vooruit kwam, wat me ervan weerhield om echt de dingen te doen die ik werkelijk wilde. Gisteren leek hij nog zo positief en zelfs in de gesprekken leek een progressie te zitten. Maar sinds dat sms-je dat hij ongetwijfeld van de uit Hawaï afkomstige bewonderaar had ontvangen was alles weer in elkaar gestort en kon ik de brokken weer gaan lijmen. Zou die persoon zich wel bewust zijn wat hij met zijn berichtjes allemaal aanrichtte? Waarschijnlijk niet. Mogelijk was ik zelf voor hem een stoorzender geweest in de aanloop naar mijn vakantie terwijl ik Ferry over de voortgang van zaken op de hoogte hield. De enige schuldige was Ferry zelf geweest die zo nodig op diverse paarden tegelijkertijd moest gokken, bang als hij was om ook maar iets van een ander te missen. Hij wist zelf niet wat hij wilde. Wilde hij nu wel met me mee of niet, dat was van het begin af aan voor hem zelf al de hamvraag. Hij wilde alleen mee als hij tussendoor nog even naar huis kon gaan, met andere woorden: hij wilde met zijn kleren aan in het bad, maar wenste niet dat zijn sokken nat werden.
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  …tot voorbij de oriëntaals aandoende stadspoort…


  Het was tijd geworden om naar de pasar malam te gaan en we zochten een warung uit waar diverse pas gevangen zeevissen naast elkaar uitgestald lagen, en wezen een roodachtig exemplaar aan dat voor ons zou worden klaargemaakt, samen met een portie udang en cumi cumi. Deze vruchten uit de Molukkenzee werden op smaak gebracht met diverse sauzen en verse kruiden. Er was een schaaltje waarop stukken witte kool, komkommer en een naar citroenruikend kruid uitgestald lagen en die we in een mengsel van ketjap, tomaat, sjalotten en knoflook doopten. Dit alles werd aangevuld met voor ieder een bord met versgekookte witte rijst. Zwijgend genoten we van dit koningsmaal, terwijl de dag ervoor we nog de grootste pret hadden onder het eten. Zou de dag van morgen voor een verandering ten goede zorgen?


  De volgende ochtend kregen we een tosti met ananasjam als ontbijt en daarna gingen we naar het Merpatikantoor voor info over een vlucht naar Morotai, maar kregen te horen dat er op dat moment geen vluchten naar toe gingen. Waarom niet werd mij niet geheel duidelijk, omdat de zaterdag ervoor geen ontkennend antwoord gekomen was toen we daarnaar informeerden. Later begreep ik dat de ware reden een gebrek aan bruikbare kisten was geweest doordat er een aantal door kleine maar belangrijke mankementen in reparatie bleek te zijn. Maar ik moest wat ondernemen, hoe dan ook, en alles was beter dan in Kota Ternate rondjes te blijven lopen. Ik haalde dus het maximum bedrag voor die dag uit de ATM geldautomaat en we gingen terug naar ons hotel om de koffers te pakken en uit te checken, en zouden per boot en over de weg die dag Morotaai zien te bereiken. Aan Ferry zijn doen en laten kon ik merken dat hij het er totaal niet mee eens was, maar hij zei niets en had geen andere keus dan mij te volgen. We hielden voor de deur van ons hotel twee ojeks aan en lieten ons naar de haven brengen waar speedboten vertrokken voor reizigers die richting Tobelo wilden reizen. Ferry’s gezicht stond op onweer toen we in de benauwde kajuit van het scheepje stapten en hij gooide zijn hoofd knakkend van zijn linker naar zijn rechter schouder voordat hij aanstalten maakte om onderuit op het bankje te gaan. Daar kreeg hij ditmaal echter geen kans toe want er kwamen andere passagiers naast hem zitten met wie we aan de praat raakten. Een jongen en een meisje van zijn eigen leeftijd vroegen aan ons beiden waar we naar toe wilden en het bleek dat zij naar Tobelo wilden. Nadat ik hen had verteld dat ik slechts sedikit sedikit Bahasa Indonesia sprak en dat ik als toerist al heel wat plekken van de Archipel had bereisd mengde zich een man van een jaar of 35 in het gesprek en stelde zich aan mij voor. Bakri zou ook naar Morotai reizen omdat het zijn thuis was, samen met zijn vrouw en drie kinderen en hij stelde voor om in Jailolo een auto te huren zodat we de gehele trip samen zouden kunnen ondernemen. Hij sprak redelijk goed Engels omdat hij enige tijd in het buitenland had gewerkt voor een Amerikaans bedrijf. Hij vroeg me, nadat ik hem mijn nationaliteit kenbaar had gemaakt, of de naam Reemer mij wat zei. Ik kende alleen de zangeres met die achternaam en die bedoelde hij juist. Sandra zou tien jaar eerder op zijn eiland zijn geweest en hij had haar toen als gids Morotai en de omringende eilanden laten zien. Zoals afgesproken reden we het stuk naar Tobelo samen in een Kijang en hij moest de chauffeur op het hart gedrukt hebben op te schieten want deze kachelde aardig door en nam zelfs geen tijd om onderweg te stoppen voor een rumah makan, zodat we op tijd waren voor de aansluiting op een speedboot voor het laatste stuk. Bij de haven van Tobelo aangekomen liet Ferry weer overduidelijk merken hoe hij het afzien van deze haastige tocht onderging: hij streek over zijn maag om het ontbreken van een lunchpauze aan te klagen en trok daarbij een gezicht alsof hij op het punt stond een inzinking te krijgen. Ik haalde snel wat crackers en biscuitjes bij een kraampje voordat we in de gereedstaande speedboot stapten, maar dat was mijnheer te min daar hij zijn zinnen op iets met rijst had gezet. In de kajuit hing ook weer een bedompte zware warme lucht die te snijden was en hier pufte en klaagde mijn jonge reismaat nog eens extra over. Nadat iedereen aan boord was en de spullen bovenop gestouwd waren werden de twee buitenboordmotoren gestart. Het werd een tocht van zeker drie uren voordat we de haven van Daruba bereikten. Vanuit de patrijspoort zag de hoofdstad van dit eiland er als een dromerig plaatsje uit en Ferry, die de hele tocht met zijn hoofd voorovergebogen en leunend tegen de scheepswand had geslapen, ontwaakte nu omdat er om zijn kaartje werd gevraagd, en met een afkeurende blik naar buiten liet hij alvast subtiel blijken wat hij van dat gehucht vond. Eenmaal op de kade met onze spullen dirigeerde Bakri ons naar twee tukang ojeks die ons naar het door hem uitgezochte Penginapan Muslim zouden rijden en alvorens we wegreden liet hij ons nog weten dat hij ons daar op zou komen zoeken. Even later betrokken we een eenvoudige, maar schone kamer waar twee eenpersoons bedden met dunne ouderwetse matrassen op planken, een kastje, een stoel en een mandikamer het geheel completeerden. De aanwezige airco stond niet aan, omdat er pas elektriciteit zou zijn na zessen. Na ons te hebben opgefrist gingen we bij de vrouw des huizes informeren waar we wat konden eten en er bleek een eenvoudig eethuis te zijn niet veel verderop in kampung cina. De aanwezige dame van ‘Warung Madura’ liet ons weten dat ze voor ons ieder een portie sate kambing of ayam kon klaarmaken met natuurlijk nasi putih, aangevuld met wat komkommer en koolbladen erbij. Al met al smaakte deze eenvoudige maaltijd ons toch buitengewoon goed. Weer terug in onze penginapan werd er op onze deur geklopt, een jongen had een boodschap van Bakri: hij verwachtte ons bij hem thuis voor een praatje en om eventueel een toer af te spreken. We werden vriendelijk bij hem thuis verwelkomd met thee en door zijn moeder gebakken verse chocoladekoekjes. Hij bood ons aan voor de volgende dag een prauw te huren ‘tegen een speciale prijs’, waarmee hij ons een paar eilanden in de buurt zou laten zien. Die kans pakte ik natuurlijk graag aan en afgesproken werd dat hij ons per mobieltje de volgende ochtend zou laten weten hoe laat we werden verwacht. Nadat we over onze trip tot dan toe hadden gepraat en hij over zijn vader die zich voorbereidde op de grote tocht naar Mekka, wensten we elkaar een selamat tidur en liepen we door de stille onverlichte straten terug naar ons bescheiden onderkomen.
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  …over een rimpelloze azuurblauwe zee…


  Na het ontbijt de volgende dag kregen we via de HP het bericht door dat Bakri buiten op de veranda van ons onderkomen op ons zat te wachten. Ik rekende maar meteen de huur van de prauw met hem af voor een dag plus bensin voor de Yamaha buitenboordmotor, waarna we nog even bij zijn woning langsgingen voor thee met kue. We hadden voor hem en zijn hulpjes kretek sigaretten en snacks voor tussen de middag gekocht en nadat we de thee opgedronken hadden gingen we onderweg naar de aanlegplaats waar we in de smalle prauw stapten. Het achtjarig zoontje van Bakri – zijn naam was Bayu – was wildenthousiast dat hij met ons mee mocht en toen we even later over een rimpelloze azuurblauwe zee onderweg waren, had hij het hoogste woord en zat hij met zijn handjes in het snel voorbijglijdende water te spetteren en te plenzen. Na een half uurtje varen kwamen we bij een afgelegen eiland waarop mangroven de oevers markeerden, maar waar op de westkant daarvan ook een groot stuk wit strand was.
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  Strand en zee
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  Bayu


  Daar werd de prauw verankerd en klauterden we aan wal om eens heerlijk van de elementen te genieten. Ferry had al snel zijn zwemoutfit aangetrokken en was met Bayu in de lauwe zee gaan ravotten. Er werden schelpen gezocht en ik maakte een aantal sfeerplaatjes voordat ik ook het zilte nat opzocht. Dit was nu precies wat we nodig hadden, want ik zag Ferry helemaal opleven nadat ik zijn toch al bruine schouders met Nivea zonnebrandolie had ingesmeerd en eigenlijk had ik mezelf ook daarmee moeten behandelen want de zon zou me deze dag ongenadig te pakken krijgen. Om beurten zocht Bayu de rug van Ferry en mij op om als een soort zeedier te berijden en hij moedigde ons steeds aan in het water met een ‘ayo pergi, lets go’ terwijl hij met zijn knuistjes op onze flanken sloeg. We zochten een gedeelte van de zee op waar koraal met zeegras werd afgewisseld en daartussen ontwaarden we vissen in diverse vormen en kleuren. Er waren zeearenden en sterns boven het water te zien en de brede uitgestrekte wolkenpartijen in de overigens blauwe lucht zorgden voor een schilderachtig geheel. Bakri had van een stel vissers verderop het strand een aantal middelgrote vissen gekocht en nadat hij van dorre takken en stukken oud wrakhout een vuurtje had gestookt roosterde hij deze daarboven gespietst als sate achter elkaar die wij als lunch samen met door zijn vrouw versgebakken roti goed lieten smaken. Daarna voeren we een eindje verder deze rustige zee op totdat we bij een eiland aankwamen met een stukje cultureel erfgoed, want deze zou tijdens de Tweede Wereldoorlog een strategische rol hebben gespeeld. Generaal Mc Artur had deze plek als uitvalbasis uitgekozen om Manilla te bombarderen, getuige de resten van amfibievaartuigen die verspreid over het strand lagen weg te roesten. Daar was overigens niet veel meer van te zien, want het schijnt dat de meeste de laatste decennia zijn weggesloopt en verkocht aan liefhebbers van dit soort wapentuig. Daarom had de Indonesische overheid recentelijk opdracht gegeven een gedenksteen te laten plaatsen op deze plek, en wij waren er deze middag getuige van hoe diverse metselaars de laatste hand aan het leggen waren aan deze tastbare herinnering. Onder een blauw plastic zeil stond een borstbeeld te wachten dat op de generaal moest lijken en dat later als het werk voltooid zou zijn op het ommuurde monument geplaatst moest worden. De gelaatstrekken van het hoofd hadden eerder iets Aziatisch dan Kaukasisch en de oren waren wel erg ver naar beneden geplaatst, maar het idee was goed en zou het gemis van de verdwenen wrakstukken zeker verzachten.
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  …een borstbeeld dat op de generaal moest lijken…


  Als laatste voeren we naar twee aan elkaar grenzende kliffen die door de zee en de tijd aan de onderkant uitgehold waren en waaromheen zich een nog rijke koraalzee bevond. Ferry had als enige een duikbril bij zich en om beurten zetten we deze op om even het bijzondere onderwatergebeuren te bewonderen. Toen we na afloop van deze boeiende en ontspannende dag weer bij het huis van Bakri binnenliepen riep een stel vrouwelijke bedienden naar me dat ‘miestèr merah’ was geworden, waarop ik reageerde door met mijn hand de afscheiding van mijn kortbroekspijp op te stropen – onder algehele hilariteit der pembantu’s – met een ‘merah dán putih, seperti bendera Indonesia’, een uitdrukking die ik voor dit soort momenten uit mijn hoofd had geleerd.


  We gingen de volgende ochtend naar Bakri om te informeren of hij ons aan twee tukang ojeks kon helpen voor een ritje langs de meest interessante plekjes van Morotai en nadat we op zijn veranda hadden plaatsgenomen werden we letterlijk weggejaagd door de mieren die meteen massaal tegen ons opkropen. We werden dan ook direct naar achteren gestuurd door een familielid dat zelf meteen de sapu lidi ter hand nam om dit ongemak te verdrijven. Bakri verontschuldigde zich voor de drukte die verband hield met het aanstaande vertrek van zijn vader naar Mekka. Toch werd er thee voor ons ingeschonken en vroeg hij wat ons deze ochtend naar zijn huis bracht. Toen wij ons verzoek hadden bekend gemaakt ging hij meteen aan de slag om twee leden van zijn clan in te lichten en een kwartiertje later konden we al vertrekken. We reden al snel naar een monument – Pesawat Tempur – waarvan twee vliegtuigpropellers aan de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog deden herinneren en het was voor mij inmiddels een bekend plaatje doordat een forumlid van het Londoh Forum er al een foto van op diens site van had gepubliceerd. Naast dit monument waren een aantal graven te zien van de betrokken slachtoffers (Taman Makam Pahlawan). De tocht ging hierna verder tot we bij een fraai stuk strand kwamen waar we even pauzeerden. Toen we echter weer een tijdje onderweg waren kreeg mijn tukang ojek te maken met een lekke band hetgeen werd opgelost doordat de andere tukang ojek naar een naburige kampung opzoek ging waar dit gerepareerd kon worden, terwijl mijn tukan ojek en ik achterbleven. Even later kwam hij terug en kon mijn begeleider zijn motorfiets daarheen duwen terwijl de ander mij daarheen reed. Het begon nu ook te regenen dus werd het schuilen en plakken in één zucht. Toen de lucht was opgeklaard en de band geplakt konden we weer verder. We bezochten een rotspartij met een grot langs een mooi stuk strand waar het oppassen geblazen was in verband met de glibberigheid. Ik liep slechts op slippers en daarmee was het moeilijk klauteren en je evenwicht bewaren op de gladde rotsblokken.
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  Motorpool



  De regen kwam terug en maakte het noodzakelijk om bij een afdakje te gaan schuilen. De oudere heer des huizes stond er echter op dat wij zijn huis betraden om binnen de malse bui af te wachten. Na nog een bezoek aan een fraai stuk strand waren we alweer op de terugweg. Als laatste attractie bezochten we vlak bij Daruba de plek Motorpool, waar twee tanks achter hekken van prikkeldraad langzaam stonden weg te roesten terwijl slingerplanten het geheel camoufleerden en overwoekerden. Na nog eens zestig jaar zal er waarschijnlijk nog weinig van terug te vinden zijn. Volgens Bakri waren er in het verleden al veel van deze gestrande tanks gesloopt en naar Java overgebracht, en daar mogelijk slechts als oud ijzer verkocht. Omdat we de volgende dag van plan waren weer naar Ternate, onze uitvalsbasis terug te gaan gingen we vlak voor ons avondmaal nog even bij Bakri langs om hem voor zijn hulp, goede tips en adviezen te bedanken. Ook zijn adres werd genoteerd zodat we later vanuit Jakarta fotomateriaal naar hem konden opsturen nadat we daar kopieën van zouden hebben gemaakt. We aten weer heel smakelijk bij Warung Madura nadat we bij de haven van een betoverende zonsondergang hadden genoten. De drie dagen op Morotai zouden in mijn dagboek met gouden letters worden bijgeschreven om niet makkelijk meer vergeten te worden.
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  Zonsondergang in Daruba


  



  8. Terug in Ternate en nog eenmaal naar Floridas


  Nadat we de volgende ochtend nogmaals uitgebreid gedag hadden gezegd bij Bakri thuis liepen we het kleine stukje met onze rollende koffers naar de haven, waar de speedboot richting Tobelo al aardig vol passagiers met hun bijbehorende bagage klaar lag om uit te varen. De benauwde en bedompte hitte in de kajuit was er weer te snijden en gelukkig koos het scheepje niet lang nadat wij aan boord waren gegaan het ruime sop zodat er wat frisse lucht door een enkel open raampje binnen kon komen. We voeren over een spiegelgladde zee vergezeld door vliegende vissen die even boven water een kijkje kwamen nemen hoe het er met ons aan boord voor stond, hoewel de meeste opvarenden daarvan niets bemerkten omdat zij al spoedig in een diepe slaap waren geraakt . Na een kleine drie uren varen hadden we de eerste etappe van de dag achter de rug en een gespierde kleine man die ons op de boot tegemoet kwam ontfermde zich over onze koffers, terwijl wij onszelf een doorgang zochten door een drukke menigte via een grotere houten schuit die tussen de kade en ons scheepje in lag. Nadat we ook nog over balen met knoflook, uien en rijst moesten klauteren kwamen we eindelijk aan wal en nadat we met onze lorrie hadden afgerekend liepen we een eindje om uit de drukte te geraken totdat iemand ons toeriep: Ternate? Half bedwelmd door een zware stank van antieke vis en kopra werden we naar een gereedstaande ruime Toyota Kijang gedirigeerd, terwijl een volle zojuist wegreed. We namen op de achterbank plaats en wachtten totdat er zich meer passagiers hadden aangemeld. Omdat er geen gelegenheid was om ergens een lunch te gaan gebruiken deden we ons maar tegoed aan zelf meegebrachte snacks als crackers, pinda’s en bananen. De chauffeur had een stemmig dangdut muziekje in de stereo gestopt met de bassen op maximaal terwijl buiten in de verte zich donkere wolken samenpakten, wat een naderende onweersbui voorspelde. De openstaande raampjes werden dan ook middels de automatische bediening snel dichtgedaan en toen we Tobelo uitreden kon het asfalt het overvloedige hemelwater nauwelijks verwerken, zodat de ene waterfontein na de ander opspatte door de snelheid van onze Kijang.
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  …een heuvelachtig landschap met kokospalmen…


  Onze sopir toeterde bijna onafgebroken om het langzamere verkeer en de voetgangers langs de weg erop te attenderen dat wij haast hadden en iedereen opzij moest. Hij rookte daarbij de ene na de andere Dji Sam Soe kretek sigaret bij het inmiddels weer geopende raampje nu de regen wat was geminderd. Ferry was op dit moment onderuitgezakt en aan een dutje toe, waarbij hij zijn te zware hoofd weer op mijn bovenbenen liet rusten. We hadden Tobelo inmiddels ver achter ons gelaten en de keurige houten huisjes met daken van golfplaten hadden nu plaats gemaakt voor een heuvelachtig landschap met kokospalmen. De hemelpoorten werden nu opnieuw geopend en de sterk meanderende asfaltweg was hier en daar, vooral in de dalen, veranderd in een heuse banjir. De chauffeur had zijn snelheid nu aangepast door het beperkte zicht van het neerplenzende watergeweld en alle raampjes waren andermaal dichtgedraaid. Maar al gauw kondigden brede blauwe plekken in de lucht drogere perioden aan en even later zagen we aan het droge wegoppervlak dat de zware bui dit gebied nog niet bereikt had, waarna de raampjes een voor een weer open gingen. Ongeveer halverwege werd er gestopt bij een ons reeds bekende rumah makan, waar ik eerst de kamar kecil opzocht om daarna slechts een teh manis te bestellen, daar het onfris uitziende, met rijkelijk veel vliegen bedekte voedsel achter de glazen vitrines me niet bijster aantrok en ik mijn met zorg herstelde ingewanden niet opnieuw op de proef wilde stellen. Na een half uurtje werd de tocht hervat en weldra doemden aan de linkerkant open plekken met uitzicht op de Molukken Zee op, terwijl de zon de pas gevallen regendruppels op het asfalt en de gewassen deed verdampen, zodat er een zoete kruidige lucht onze raampjes binnenkringelde. Een ongeveer driejarige peuter zat bij moeder op schoot op de voorbank met een oranje t -shirt aan waarop in een kring rond een onduidelijk embleem vermeld stond: Useless Fashion & Athlets. Hij had zojuist een groene jeruk van zijn ibu gehad en een doordringende citrusgeur vulde weldra onze cabine.
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  …ongeveer halverwege werd er gestopt bij een ons reeds bekende rumah makan…


  Ferry had nogal last van wisselende stemmingen gedurende deze trip en het ene moment zat hij met een zwaar sacherijnig gezicht zijn nekwervels te kraken door zijn hoofd op beide schouders te laten stuiteren, waarna hij op een volgend moment weer een geestige opmerking aan het adres van de chauffeur maakte. Hij vroeg me vervolgens met een verlegen blik of we bij aankomst van onze eindbestemming deze dag weer zouden kiezen voor de prettig schone witbetegelde kamer van het Ternate City Hotel. Ik beloofde hem dit te regelen als de kamer vacant zou blijken te zijn, waarna hij weer onderuitzakte en zijn zwaar vermoeide hoofd op mijn linker schouder liet rusten. Niet veel later reden we op de zoet melancholieke dangdut klanken van de Noord Molukse band Karianga Voice het plaatsje Jailolo binnen. Eenmaal aan boord van de speedboot die voor ons het laatste stuk naar Ternate zou overbruggen, vlijde Ferry zich tegen me aan en zong een romantische Indo pop ballad zachtjes mee die uit de in de zitbanken aangebrachte speakers klonk, terwijl er op nog wat meer passagiers werd gewacht voordat de trossen los zouden gaan. In de ritmisch op en neer deinende boot kwam een van de hulpen die de buitenboordmotoren bedienden zijn gebrekkige Engels op me oefenen. Al gauw nam Ferry niet zonder trots in het Bahasa Indonesia de conversatie van me over waarin hij de met belangstelling toehorende jongens uitlegde over onze enerverende trip tot dat moment waarbij hij de eilanden stuk voor stuk opsomde die wij tot dusverre hadden aangedaan. Op de behoorlijke deinende zee stampte het scheepje heftig op de uiteenspattende golven tijdens de overtocht naar Ternate zodat de passagiers zich nogal stevig moesten vasthouden om niet door elkaar geschud te worden. Na het inchecken bij het Ternate City Hotel aten we die avond weer een feestmaal bij een van de warungs op de pasar malam.
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  Terug bij Floridas


  De dag erna gingen we naar het reisbureau naast Golden Neraca om een vlucht terug naar Jakarta te boeken en we kozen uiteindelijk voor Lion Air op dinsdag 13 november om 6 uur in de ochtend. Dan zouden we nog drie hele dagen kunnen shoppen in the Big Durian voordat ik weer aan de bemanning van de KLM zou worden toevertrouwd die me naar huis zou vliegen. Ferry was het niet erg met mijn keus eens, want we hadden ook een dag eerder met Merpati gekund, maar drie dagen in Jakarta vertoeven voor ik weer huiswaarts zou gaan vond ik wel genoeg. Dat hij eerder terug had gewild naar zijn eigen eiland zal de lezer zo langzamerhand wel duidelijk zijn en het was op deze vroege vrijdagochtend weer goed aan zijn gezichtsuitdrukking en humeur te merken dat hij ook dit keer niet zijn zin kreeg. We staken na deze handeling de Jalan Pahlawan Revolusi maar weer over voor een bezoek aan het internetcafé waar ik ditmaal heel wat mails en forumreacties te beantwoorden had en het was al gauw anderhalf uur later voordat we de straat verder uitliepen om naar een aantal souvenirs uit te kijken. Een ukelele bijvoorbeeld, maar bij geen van de toko’s waar ze dit kleine snaarinstrument verkochten wist iemand iets over het stemmen van zo’n viersnarig sigarenkistje af, zodat ik dat maar uitstelde tot in Jakarta, waar de kans dat men er daar wel wat van af zou weten een stuk groter zou zijn. Ook in dezelfde straat aan het eind bij een soort pasar - mall vond ik zowaar een pet die op mijn grote harses paste en weer buiten gekomen ontmoette we een hulpje van Tino, die zich mijn gezicht wel herinnerde, maar tot mijn schande, ik het zijne niet. Hij informeerde naar de foto’s van die dag in Tobelo en we beloofden hem dat via Tino te zullen regelen. We aten tussen de middag bij een warung aan dezelfde straat richting de haven waar we voor een kipgerecht met gado gado als combinatie kozen.
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  Op het terras van Floridas zagen we een zeearend cirkelen boven het water. Eerst zagen we er een met een witte kop, mogelijk het mannetje, later kwam deze dichterbij, het vrouwtje, die ik beter kon kieken.


  Ik had nog eens teruggewild naar het Floridas Restaurant, niet zozeer voor de upperclass sfeer die daar hing als wel voor het bijzonder mooie panorama. Ditmaal had ik mijn telelens meegenomen in de hoop dat de bewuste zeearend zich weer zou vertonen. We hadden juist uitgebreid geluncht dus bestelden slechts een drankje met de bedoeling van het uitzicht te genieten. Het was er overigens druk, want er was zojuist een heel clubje Japanners gearriveerd die natuurlijk allemaal nodig op de kiek wilden met de fotogenieke Gunung Maitara op de achtergrond. Een enkele kwam naar ons toe om te vragen waar ik vandaan kwam en of ik ook toerist was. Nadat ze allemaal op de kiek waren geweest en weer achter hun tafel met hun lunch bezig waren verscheen plotseling de zeearend weer. Hij stond biddend stil boven een vermoedelijke prooi op de oever onder ons en ik had de camera meteen bij de hand. Gelukkig dat die Japanners daar geen oog voor hadden, of ze hadden in hun thuisland misschien net zo veel zeearenden als wij in Nederland merels of zilvermeeuwen. In ieder geval kon ik er eens lekker uitgebreid voor zitten met mijn camera zonder door iets of iemand gestoord te worden en na de roofvogel meerdere keren gekiekt te hebben was ik ervan overtuigd dat er toch zeker wel een geslaagde opname tussen moest zitten en gingen we weer naar ons hotel.


  We gingen die zaterdagochtend langs bij het reisbureau waar we de tickets voor Jakarta hadden besteld en ik mocht ze nu gaan betalen. Met het Indonesische monopoliegeld was dat toch een behoorlijke bom duiten en de bureautafel lag dan ook vol met de rijtjes blauwe flappen van Rp. 50.000. Ik kreeg een betalingsbewijs van de aardige juffrouw en de tickets zouden bij het Ternate City Hotel worden bezorgd. Na weer een uurtje internetten aan de overkant gingen we naar een fotoshop om kopieën te laten maken van de foto’s die Bakri graag wilde. We plaatsten ze in een kijkmapje en brachten dat naar het postkantoor om te laten verzenden. Eigenlijk hadden we verder geen plannen voor die dag en daarom stelde ik na de lunch voor om een angkot te nemen richting Floridas restaurant om verder daar wat rond te kijken. Maar alle angkots die deze richting uitreden gaven te kennen niet langs het bewuste restaurant te komen. We liepen dus maar een eindje die kant op en stapten in een willekeurig exemplaar met het idee zover mogelijk in de goede richting mee te rijden en als deze dreigde een andere kant op te gaan uit te stappen en een volgende op te zoeken die onze richting zou vervolgen.
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  …een aantal plaatjes van de niet bijzondere omgeving…


  Het plan lukte nog ook, hoewel het lastig was de laatste verbinding te leggen. Want waar wilden we nu precies heen werd ons gevraagd. Niet naar Floridas zelf, daar waren we immers de dag daarvoor al geweest. Nee, gewoon die richting op, maar dan een stukje verder, om een beetje rond te kijken. Maar zo iets kennen ze in Indonesië niet, gewoon een beetje rondkijken. Ferry vond het plan ook al nergens op slaan, dat merkte ik aan zijn houding, manier van kijken en zijn korte antwoorden. Men zette ons in die angkot daarom gewoon af bij het Floridas Restaurant en verder moesten we maar niet zeuren. Ik was het er toch niet mee eens en had helemaal geen zin om weer in die dure eetgelegenheid een uur met een drankje voor mijn neus te zitten vegeteren. Nee, ik moest en zou een nieuw gebiedje vinden om in rond te struinen, en hoe Ferry ook keek, het kon me geen barst schelen. Dus stonden we op een schaduwrijke plek langs de weg te wachten wat er nog meer aan angkots voorbij zou komen. De eerste blauwe minibus reed ons snel voorbij omdat die volgepakt zat, maar een tweede stopte op ons verzoek en eenmaal plaatsgenomen te hebben op een van de smalle zitjes, werd ons weer gevraagd waar we naar toe wilden. Gewoon waar de rit heen gaat had ik Ferry in zijn betere Bahasa Indonesia laten antwoorden, maar daar werd geen genoegen mee genomen. Er zat slechts één andere persoon in het voertuig en waar die heen wilde wou hij kennelijk niet zeggen, want van ons werd alleen maar verwacht dat we een plaats of plek zouden noemen die wij als eindbestemming wensten.
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  …daar moest toch wel iets van een school of campus zijn…


  De chauffeur kon het kennelijk niet verkroppen dat wij doelloos wilden rondrijden, dus stopte hij niet veel verderop en verwachtte van ons dat we maar uitstapten. Ik betaalde met een paar biljetten van Rp. 1000 en gaf het hele plan maar op; met onwillige honden is het nu eenmaal slecht jagen geblazen. Maar nu wilde ik op mijn beurt mijn gezicht tegenover Ferry niet verliezen en hoewel we ons op dat moment langs een vrij normaal gedeelte van een weg bevonden waar zo op het oog niets bijzonders te zien viel, haalde ik toch mijn fototoestel te voorschijn en schoot willekeurig een aantal plaatjes van de niet bijzondere omgeving. Daarna hadden we nog twee mogelijkheden: teruggaan of verder langs de oninteressante weg onze wandeling vervolgen. Als doorzetter die ik van nature ben koos ik uiteraard voor de laatste optie, en hoewel het gezicht van Ferry steeds donkerder begon te staan, wandelde ik lustig voort. ‘Waar zou dat zijweggetje in de verte heengaan’ vroeg ik mijn humeurige reismaat toen er zich zoiets in de verte leek aan te kondigen. Met een schouderophalen gaf hij te kennen dat het hem geen barst kon schelen, maar toen hij wat tieners langs de weg zag zitten, speelde hij mijn vraag toch maar aan ze door waarop iets onverstaanbaars werd geantwoord en er tegelijkertijd met de vingers zowat recht omhoog het Nirwana in gewezen werd. Ferry wou er bij mij niet veel over kwijt wat ze hem hadden geantwoord, maar ik begreep al genoeg, ook omdat het enige woord wat ik verstaan had ‘puncak’ was geweest. ‘Nou, dan gaan we maar die kant op’ plaagde ik nu op mijn beurt. Omdat er regelmatig meisjes in uniforme kleding met de kleuren blauw en wit die kant op gingen en weer terugkwamen moest daar toch wel iets van een school of campus zijn, en volhardend in mijn plagerige stemming liepen we al gauw puffend en zwetend tegen een pittige helling op. Even verderop verscheen er een groot wit bouwwerk langs de nu wel erge steile klim, maar gelukkig was er ook een soort van kantine naast gevestigd en hier streek ik maar met mijn hand over mijn hart en stelde voor om binnen te kijken of we er iets te drinken konden krijgen. We dronken er ieder wat fris en zijn daarna de helling weer af naar beneden gelopen. Weer op de saaie weg aangekomen namen we de eerste de beste angkot die we in de verte aan zagen komen en vonden een plekje tussen het met schooljeugd vol zittende busje en lieten ons naar Kota Ternate terugrijden.
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  De haven van Ternate


  



  



  9. Een kumpulan en de terugvlucht.


  We waren een beetje op een eindpunt beland wat onze avontuurtjes in en rond Ternate betreft en daarom keken we beiden uit naar wat vers bloed. Ome Londoh, die me per e-mail en sms had laten weten Ternate te bezoeken twee dagen voor ons vertrek naar Jakarta, kende ik al een jaar of drie, vier op een virtuele manier van het internet, zonder hem in levende lijve eerder ontmoet te hebben. Via fora hadden we elkaar al uitvoerig geïnformeerd over diverse dingen die ons bezighielden, met als uitgangspunt Indonesië en dat besloeg diverse subonderwerpen zoals literatuur, muziek, fotografie en natuurlijk ook het reizen in dat boeiende eilandenrijk. Nu kwam het zo uit dat hij ook de Noord Molukken zou bezoeken terwijl ik daar de laatste twee dagen aan het vol maken was. Via sms’jes hadden we het contact al uitgebreid en zo wist ik wanneer hij zou arriveren en was ik hem nog van dienst door voor hem een kamer in ons hotel te reserveren. Zo konden we elkaar gemakkelijker bezoeken, hoewel het hotel waar hij eerder verbleven had – het Golden Neraca Hotel – misschien wel zijn voorkeur had. Hij had laten weten wat blikjes Bir Bintang mee te zullen smokkelen in dit alcoholloze gebied, wat ik van harte toejuichte na drie weken droog te hebben gestaan. Op het vliegveld hadden we het Merpati vliegtuig uit Yogya zien landen, slechts een kwartier over tijd en nadat er twee busladingen passagiers in de aankomsthal waren leeggelopen zonder een enkele bule, begonnen Ferry en ik elkaar vertwijfeld aan te kijken en wilden we al gaan informeren of er die dag nog meer vluchten uit Yogya werden verwacht. Het bleek gelukkig niet nodig want juist op dat moment kwam hij binnen en schudde ons beiden de hand. Even later zaten we gedrieën in een taxi onderweg naar ons hotel en liet hij zien hoe ik met Ferry had kunnen communiceren als mijn Bahasa Indonesia wat meer ontwikkeld zou zijn geweest. In hotel Ternate City werden de blikjes bier in een zwarte plastik zak aan de receptie overhandigd met de vraag of deze tijdelijk in hun kulkas konden worden geparkeerd. Omdat we de inhoud van de zak geheim wilden houden zei hij dat het slechts een portie daging babi betrof en dat bleek geen bezwaar. Na een paar glazen thee in warung Jailolo, om de hoek, kropen we ieder achter op een ojek om naar een favoriete warung van Ferry en mij te rijden waar we een lekker visje soldaat maakten, en tegen de tijd dat we weer terug in het hotel aankwamen, waren de biertjes op de ideale temperatuur gekomen om als een geslaagde toegift van de dag achterover geslagen te worden. Omdat de tongen hiervan los geraakten werden al gauw diverse leden van Indonesische fora waar we beiden bijdragen aan hadden geleverd, over de hekel gehaald en het moge duidelijk zijn dat een clubje van slechts enkele hardnekkige slechteriken daarbij het meest over de tong ging. Ikzelf kon maar met moeite het een en ander duidelijk maken daar mijn keel, waarop de vorige nacht de airco had staan bulderen, dusdanig aangetast was dat er bij tijd en wijle slechts een piepend geluid werd geproduceerd, terwijl Ferry weer in het stadium was beland waarop hij zijn hoofd op beide schouders liet stuiteren alsof hij liet merken de kwaliteit van het gesprek maar zo zo te vinden waarbij er tevens weer knakkende geluidjes hoorbaar waren.
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  …omgeven door zoet geurende kembojabomen…



  Na een welverdiende nachtrust liepen we gedrieën door de straten van Kota Ternate die ditmaal door een andere bril werden bekeken door de aanwezigheid van onze nieuwe hotelgast die ons op de speciale hoekjes en gaatjes van deze gedenkwaardige en historische negorij wees. Een bijzonder fraai gebouwde moskee waarvan het in de bedoeling lag te worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, kreeg de nodige aandacht voordat hij even later achter een stel vervallen krotten een afgedankte en vervallen bioscoop ontwaarde, heel oplettend bekrachtigd door Ferry die ons op een geraamte van een bijhorende billboard wees waar nog een bordje met ‘malam ini’ op gemonteerd bleek te zijn. Fort Oranje hadden we in gezelschap van Erwin al bekeken en het weinige wat hij er over te melden had gehad bleek achteraf ook nog onjuist te zijn nu we de ware feiten en toedracht rond dit eeuwenoude bouwwerk van een kenner te horen kregen. Niet alleen het fort zelf, maar vooral de er omheen gebouwde monumenten kregen speciale aandacht, en waar volgens Lon bij zijn vorige bezoek hard aan gerestaureerd werd, maar waarin nu, half afgewerkt, weer door diverse families in gewoond werd. Even later liepen we, omgeven door de zoet geurende kembojabomen, over de plaatselijke begraafplaats waar we op dat moment getuige waren van twee ter aarde bestellingen die wij aanvankelijk uit eerbied niet durfden te fotograferen, maar waarvan de aanwezigen zoveel plezier bleken te hebben dat we die brutale stap toch aandurfden waarna we onmiddellijk met een enthousiaste reactie van deze nabestaanden werden beloond. Het mooie van dit kerkhof was dat er naast zeer kostbare ook zeer eenvoudige graven waren, die slechts met wat zwerfkeien versierd waren. Omdat we op de terugweg weer langs Fort Oranje kwamen, liepen we nog even over de buitenmuren heen, wat ons broekspijpen vol zaden van de daar woekerende wilde planten – een soort kleefkruid – opleverde. Lon had daardoor nogal wat bekijks, omdat de grijs-witte zaadjes opvallend afstaken op zijn blue jeans, toen we weer door de Jalan Pahlawan Revolusi richting ons hotel liepen. Nadat hij zijn verdere reisplannen had bijgesteld na een bezoek aan het plaatselijke Merpatikantoor was het tijd geworden voor de inwendige mens en omdat we in de buurt van ons hotel liepen werd er voor de warung op de hoek, Jailolo gekozen en voor deze keer stemde ik ook maar in omdat ik mijn imodiumpillen bij me had, want normaal vond ik dit soort eethuizen waar antiek voedsel achter glazen vitrines op de klant ligt te wachten nou niet direct eetlustopwekkend. Maar Lon overtuigde me ervan dat dit hier niet van toepassing was, dat de klaarliggende gerechten iedere ochtend vers waren bereid en aan de kaal gepoetste eettafels was inderdaad af te leiden dat het een uiterst schone zaak betrof. Er waren wel vrij pedisse groentegerechten tussen de schaaltjes die wij aan lieten rukken en zelf vond ik de perkadel kentang nog het meest smakelijke hapje dat er zich tussen bevond.
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  Benteng Kalamata


  We gingen vervolgens – ieder weer achterop een ojek – naar een ander fort, benteng Kalamata genaamd en nu begon ik Erwin wel te vervloeken omdat hij ons dit prachtige en indrukwekkende bouwwerk tijdens de Ternate tour gewoon onthouden had. Genoeg over deze mislukte gids gemopperd, de locatie waar dit grondig gerestaureerde bouwwerk gesitueerd was liet een enorme indruk achter door een ruim uitzicht over de Ternatebaai met de in het oog springende eilanden Maitara en Tidore. Het werd in 1540 door de Portugezen gebouwd en in 1610 door de Nederlanders verbouwd. Wat opviel was dat er zich veel koraal tussen de keien van de muren bevond. Het had ooit de naam Benteng Kayu Merah vanwege de aanwezige gelijknamige bomen, maar helaas was de laatste boom kennelijk recentelijk verwijderd want een jaar eerder had Lon deze nog in de fraai verzorgde tuin zien staan. Hierna namen we een kijkje bij de haven waar de veerboot naar Tidore vertrok, maar we besloten daar aangekomen toch een eindje verderop te gaan waar de speedboten met die bestemming vertrokken. Er lagen daar veel van dit soort vaartuigen te wachten op mensen die graag snel naar dit rustige eiland overgevaren wilden worden en de meeste waren met twee of meer buitenboordmotoren uitgerust. Toch lagen er ook grotere schepen, waarvan er een bij was die leek op de houten schuit waarmee ik een jaar daarvoor naar Nias was overgestoken. Al fotograferend werden we steeds aangesproken met ‘miestèr poto’ en als je daar dan toch mee bezig bent is dat natuurlijk geen probleem. De meeste mensen die daarom vragen hoeven eigenlijk nooit het resultaat te zien en nemen kennelijk genoegen met het idee dat hun afbeelding mee naar Europa gaat. We zagen hoe er in een van die grote houten schoeners grote balen met kleine gedroogde visjes van het formaat guppies ingeladen werden en met het beet pakken van een zo’n exemplaar dat uit een gaatje van de zak stak was het nodig om je handen goed te wassen, want ze stonken nog harder dan een pot trassie. We hadden dorst gekregen en zochten daarom een gelegenheid voor thee en koffie en vonden dat niet ver van de haven. In deze eenvoudige maar keurige warung raakte Lon aan de praat met een paar mannen die hem wat informatie verschaften waar hij met zijn voorgenomen trip nog veel aan zou hebben. Wat mij erg opviel was het meegaande en volgzame gedrag van Ferry. Als ik alleen met hem deze slentertocht zou hebben ondernomen zou hij zeker allang klachten laten horen en humeurig zijn ongenoegen laten blijken. Nu volgde hij ons zonder dit alles en zijn gezicht stond al die tijd opgeruimd en in ieder geval niet op onweer zoals ik al vaker had meegemaakt.
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  …we namen een kijkje bij de haven…


  Na een rustpauze op onze kamers kwam Lon na verloop van tijd melden dat hij even ging internetten tegenover het Golden Neraca om voor het thuisfront van zijn forum even een draadje door te sturen. Ferry en ik waren zojuist uit een dutje ontwaakt en kwamen enige tijd later ook in de warnet om wat mailwerk te verrichten. Maar alles werkte bijzonder traag zodat we maar snel afhaakten. Het was inmiddels buiten stevig gaan regenen en fikse donderklappen en rukwinden maakten het weertype extra grimmig. We zouden de pasar malam bezoeken voor een laatste gezamenlijk maal voordat Ferry en ik de volgende ochtend vroeg naar Jakarta zouden vertrekken. We kochten ieder een goedkope paraplu in een supermarkt en probeerden zo droog de eetstalletjes op de avondmarkt te bereiken. Maar de windvlagen maakten het vrijwel onmogelijk dit te doen zonder alsnog doorweekt te worden, dus schuilden we onderweg nu en dan onder afdaken. Toen we eindelijk goed en wel onder een met plastic zeil gespannen eettentje zaten konden we daar zelf een aantal verse vissen aanwijzen en we kozen voor een fraaie red snapper en een wat platte vissoort die ik maar ikan karet zal noemen omdat het vlees ervan erg rubberachtig bleek te zijn, hoewel toch ook erg smakelijk. Ferry zorgde er weer voor dat er een goedpassende sambal van bawang merah, tomat, jeruk lemon en kecap bij was. Het was een waardig feestmaal ter afsluiting van ons samenzijn in Ternate en door de onafgebroken plensbuien zochten we hierna maar weer snel ons hotel op. Lon stond erop dat we die volgende ochtend voor ons vertrek nog even bij hem op zijn hotelkamer zouden aankloppen om afscheid te nemen en toen we dat deden om 4 uur bleek het noodweer buiten nog steeds voort te duren. Ik schudde een slaapdronken Lon de hand en adviseerde hem maar snel weer door te pitten en dat leek hem geen moeite te kosten met het beestenweer buiten. Hoewel er op onze tickets stond dat we ons om 5 uur op het vliegveld moesten melden, bleek dit totaal uitgestorven en gesloten toen een taxi ons daar afzette. Heel langzaam druppelden er wat andere passagiers voor de gesloten deuren van de luchthaven binnen totdat pas tegen half zeven leven in de brouwerij kwam en we konden inchecken. We vlogen weer met het kleine passagierstoestel, de Dash 8 - 300 naar Manado, waar wij enige tijd later overstapten in een Boeing 737, die ons verder naar Jakarta vloog.



  [image: ]



  Zoals gezegd hadden we nog drie dagen de tijd om wat te shoppen in de hoofdstad van de archipel alvorens ik pulang kampung zou gaan. Bij Sarinah kon ik een geschikte ukelele vinden en kocht er meteen ook twee voor twee ex bendeleden van me. Ferry zocht zijn favoriete outfit en ondergoed uit en ook zijn familie moest ik van de nodige presentjes voorzien. Er werd vorstelijk in diverse dure gelegenheden gegeten en bioscoopbezoeken zorgden voor wat ontspanning tussendoor. Maar het was voor mij een anticlimax om vanuit de schone lucht van de Noord Molukse Eilanden nu opeens in de benauwde hete smog van deze metropool te moeten lopen. Mijn verkoudheid had een hardnekkige vorm aangenomen en werd er hierdoor niet beter op. Ferry was weer in zijn element en liep constant te bellen en sms’jes te verzenden. Of dat zakelijke dan wel vriendschappelijke contacten waren bleef voor mij onduidelijk en maakte mij niet meer uit. Het was nog slechts aftellen geblazen voordat de blauw - zilveren vogel van onze nationale trots mij weer naar de Lage Landen terug zou gaan vliegen. Die donderdag hadden we de laatste inkopen erop zitten: nog het een en ander voor Ferry zoals kookboeken, cd - roms en nog wat t - shirts. Voor mezelf had ik zoals gewoonlijk aan het eind van de trip ook de nodige kleding aangeschaft en met die buit op schoot reden we, krap op elkaar gezeten achterin een bajaj, in de richting van ons guesthouse. De koffers waren reeds in de ochtend voor het uitchecken gepakt en konden tot het moment van vertrek in de middag bij de receptie van Gondia gestald worden. Nu was het noodweer ook in Jakarta toegeslagen en toen we langs het treinstation van Gondangdia reden kwam het hemelwater kolossaal met bakken naar beneden. Aangekomen bij de straat van ons onderkomen kon onze bajaj bestuurder niet verder vanwege een rij auto’s die de weg blokkeerden. Hierop reed hij maar weer terug om een rondje te maken en zo onze bestemming van een andere kant te zien te benaderen. Alles bij elkaar had dit aardig wat tijd gekost en ik moest opschieten omdat ik anders dan normaal geen zin had om uren op het vliegveld rond te hangen en wat meer getimed dan andere keren aanwezig wou zijn.
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  Terug in Gondia


  Maar andermaal bij ons straatje aangekomen bleek deze vanaf de andere kant ook vol met auto’s te staan die daar – naar ik later vernam – voor een begrafenis aanwezig waren. Gelukkig konden we met de bajaj via gaatjes en hoekjes bij ons vertrouwde adres komen. Maar met het bestellen van een taxi die mij naar het vliegveld moest brengen zat het niet mee; er kon immers geen auto ons straatje in en om lopend met mijn koffer te zeulen in de heersende wolkbreuk leek mij ook geen optie. Er werd gewacht totdat er door de aanwezige auto’s plaats werd gemaakt en toen er eindelijk een Blue Bird taxi verscheen was het inmiddels al 17.00 uur en mijnvliegtuig zou om 19.10 vertrekken. We waren echter nog geen twee straten uit of we geraakten al in een trage stoet van verkeer die massaal ook dezelfde kant als wij heen wilde. Door het vele hemelwater waren er banjirs ontstaan op sommige wegen en samen met de trage vooruitgang maakte dat de sfeer in de auto niet echt vrolijk. Onderweg gaf ik Ferry mijn resterende rupiahs, en hielp hij me met het verwisselen van mijn simkaart alvorens voor het laatst afscheid te nemen. Pas tegen zessen arriveerden we bij het vliegveld Soekarno Hatta en als ik meteen had kunnen doorlopen was er nog niets aan de hand geweest. Nadat ik Ferry een laatste handdruk had gegeven kon ik me aansluiten bij wat een reusachtige lange rij Mekkagangers leek te zijn. Voordringen leek mij echter niet gepast zodat ik ongeduldig mijn beurt stond af te wachten totdat ik bij de toegangsdeur van de incheckbalies kwam waar een beambte met opgeheven armen de opdringende menigte probeerde te bedwingen. Steeds werd er een klein groepje toegelaten, waarbij ik nu eindelijk ook mee mocht en nadat ik mijn spullen had weggegrist na de scan controle liep ik als een waanzinnige naar de KLM incheckbalie waar ik van de dienstdoende dame aldaar te horen kreeg dat de officiële inchecktijd al 15 minuten verlopen was. Hoe ik de juffrouw ook probeerde over te halen mij alsnog door te laten, het mocht niet baten. Ik probeerde nog met haar telefoon hogere pieten te overreden en zelfs toen ik steun kreeg van twee andere laatkomers liepen al deze pogingen op niets uit. Ik kon mijn vlucht bij een ander loket naar een andere datum gaan verzetten. Tenminste, dat hoopte ik. Daar aangekomen hoorde ik dat het met mijn E - ticket niet zo eenvoudig lag. Ik moest maar naar het Air France - KLM kantoor gaan dat overigens pas open zou gaan na het vertrek van mijn gemiste vlucht. Na een lange tijd wachten kreeg ik daar te horen dat er pas zondag 18 november voor mij een plaats zou zijn, echter pas na betaling van US $ 509,00. Aanvankelijk werd ik hier behoorlijk kwaad over en wenste een hogere piet hierover te spreken, maar op dat moment kwam Ferry het lokaal binnenlopen, die ik eerder van mijn ramp met het geleende mobieltje op de hoogte had gesteld. Hij had een snelle babbel met de juffrouw en liet mij vervolgens weten dat er niets aan te doen was en dat ik maar beter de zaak nam zoals die werd aangediend. Ik heb mijn creditcard tevoorschijn getoverd die ik voor dat soort noodgevallen bij me had en maakte het gewenste bedrag bij de dame in functie over. Daarna reden Ferry en ik verslagen terug naar mijn vertrouwde guesthouse om daar de drie dagen vol te maken die mij nu restten. De staf bij de receptie keek ons verwonderd aan toen wij opnieuw aanklopten en ik zag dat de roomboy op mijn versleten Paladium schoenen rondliep die ik bij mijn vertrek bij de vuilnisbak had gezet om ruimte in mijn koffer te sparen. Gelukkig was er nog een kamer vrij – weliswaar een ander dan die ik had verlaten – en daar kon ik die drie dagen verblijven om mijn (financiële) wonden te likken tot mijn volgende vlucht.
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  Er was een begrafenis


  Na het verhaal naar het thuisfront te hebben gestuurd via sms’ jes kreeg ik van mijn reismaat Paul het advies om een document bij de politie te halen met het verhaal van die overmacht omdat ze bij de verzekering voor zoiets wel gevoelig waren volgens hem. Ik vond dat wel een goed idee en legde dit aan Ferry voor met de vraag of hij me wou vergezellen naar het dichtstbijzijnde politiekantoor. Maar hierop gaf hij niet thuis en daarbij kreeg hij zelfs steun van op mijn schoenen rondlopende roomboy die ook probeerde dit onzinnige idee uit mijn hoofd te praten. ‘Heb je soms iets te verbergen wat het daglicht niet mag zien?’ vroeg ik mijn laffe reismaat daarop. Hij draaide er maar wat omheen en ook de roomboy liet zonder een bepaalde rede te noemen dat je zoiets toch niet doet. Hierop werd ik kwaad – en dat was ik eigenlijk al sinds het missen van mijn vlucht – zowel op Ferry als de roomboy en wenste dat er direct een taxi voor me gebeld zou worden; ik zou wel alleen gaan. Hoewel hij het idee samen met Ferry uit mijn hoofd probeerde te praten belde de roomboy toch een taxi voor me waarin ik alleen instapte toen hij voorreed. Het dichtstbijzijnde politiekantoor was een paar straten verderop in Menteng. De taxi stopte bij een armoedig houten gebouwtje waaraan nauwelijks te zien was dat het iets met politie te maken had. Ik klopte aan en ik ging naar binnen nadat ik een stem ‘masuk’ had horen uitspreken. In een sober vertrek met slechts een tafel waarboven een kale spaarlamp brandde zat een agent in uniform op een houten rechte stoel te schrijven in wat paperassen. Hij vertelde meteen dat hij geen Engels sprak of verstond en vroeg waarmee hij mij kon helpen. Nadat ik hem had verteld dat mijn Bahasa Indonesia ‘belum lancar’ was begon ik het voorval, dat eigenlijk was ontstaan door die begrafenis in de Jl. Gondangdia kecil, op een langzame manier te vertellen en ik was verbaasd dat hij het allemaal nog scheen te begrijpen ook, omdat hij een aantal details over die begrafenis wilde weten. Maar aan een document kon hij me niet helpen omdat hij daarvoor de middelen niet bij de hand had. Hij wilde mijn mobiele nummer weten zodat hij mij kon bereiken als hij wat voor me wist, maar dat nummer wist ik niet uit mijn hoofd en met het bellen naar zijn mobieltje ging er ook iets mis. Het kaartje van mijn simkaart had ik in mijn kamer liggen en daarop stelde oom agent voor dat hij mij achterop zijn brommer daar wel even heen kon rijden. Dus ging ik bij hem achterop – zonder valhelm! – en heel Menteng keek ons schaterlachend na. Bij Gondia kon de roomboy het hele geval van de drukte in de straat met de gevolgen voor mijn te laat vertrekkende taxi en gemiste vliegtuig haarfijn aan hem uitleggen, maar er werd mij toch geadviseerd het geval de volgende dag in het hoofdkantoor van Jakarta Pusat te melden. Toen oom agent weer vertrokken was bedankte ik de roomboy overdreven beleefd voor zijn spontane medewerking en zocht mijn kamer op waarna Ferry ook op hangende pootjes het vertrek betrad. Nadat ik hem zijn laffe oren had gewassen beloofde hij mij de komende dag te vergezellen bij het volgende politiebezoek. Daar aangekomen bleek ik mijn verhaal gewoon in het Engels te kunnen vertellen en de betreffende agent en zijn collega’s waren stom verbaasd dat nota bene de KLM – een Nederlandse luchtvaartmaatschappij – mij daar, een Nederlander dus, in de kou liet staan, terwijl volgens hen een Garuda of Singapore Airlines mij zeker niet aan mijn lot zouden hebben overgelaten. Men wilde mij daar zeer graag helpen, maar ze hadden geen procedure voor zo’n geval omdat het nog niet eerder was voorgevallen. Ik werd andermaal doorverwezen naar de polisi bandara – de luchthavenpolitie – van Soekarno Hatta.
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  …wat een reusachtige lange rij Mekkagangers leek te zijn… (volgens Lon zijn dit geen Mekkagangers, doch Indonesische vrouwen die in het buitenland gaan werken, een geliefd exportproduct om de staatskas van de RI te spekken, zogenaamde TKW – Tenaga Kerja Wanita.)


  De nu behulpzame Ferry kwam met het slimme idee om de Damri bus daarheen op te zoeken en vanaf de terminal van Gambir reden we er in een uurtje heen. Het hele verhaal werd daar weer in geuren en kleuren verteld en andermaal waren de dienstdoende agenten geschokt dat de KLM mij zo behandelde. Er werd een keurig document – overigens wel in het Bahasa Indonesia – voor mij opgesteld, waarin het ongelukkige voorval werd omschreven, ondertekend en met een logo van hun afdeling en bovendien van een indrukwekkend stempel voorzien. Maar daar werd mij nog op iets anders gewezen waar ik straal aan voorbij was gegaan: mijn visum was op 18 oktober ingegaan en 18 november zou mijn vlucht vertrekken en na een optelsommetje kwamen we daar tot de conclusie dat die dus met een dag verlopen zou zijn. Ik moest dus eerst naar de Nederlandse ambassade. Dus wij weer in een taxi daarheen en na veel zoekwerk bleek deze op zaterdag gesloten te zijn! Maandag kon ik terugkomen. Een dag te laat dus. Maar er was wel iemand aanwezig die ons te woord stond en hij keek in mijn paspoort en zag de datum van 18 oktober staan. Zijn aanvankelijke reactie was dat die een maand geldig was en dus tot en met de 18e november. Toch was mijn berekening anders en dat legde ik aan hem voor. Hij haalde er een kalender bij en weer werd er geteld. 18 oktober en dertig dagen erbij werd 17 november en dat was vandaag! Hij ging naar zijn kleine glazen en benauwde hokje om voor me na te denken en andere collega’s op te bellen. Er werd overigens geen woord Nederlands gesproken en het Engels van hem was nauwelijks verstaanbaar. Na een poosje kwam hij bij ons terug en adviseerde om de KLM te bellen met de vraag of mijn vlucht naar diezelfde dag verzet zou kunnen worden en lukte dat niet dan moest ik vragen of het de dag erop problemen zou gaan opleveren bij het inchecken of bij de imigrasi. We gingen dus maar weer terug naar ons guesthouse waar ik met tegenzin het opgegeven nummer van de KLM belde. Ik vermoed dat ik dezelfde starre dame van de incheckbalie aan de lijn kreeg want er kwam meteen zonder een pauze op mijn vraag dat zoiets onmogelijk was. Ik antwoordde dat ze toch bedankt werd dat ze zoveel moeite voor me deed om me te helpen. Of het mij de volgende dag problemen zou gaan opleveren,daarop kon ze geen verstaanbaar antwoord geven en het zou dus afwachten worden wat er de volgende dag ging gebeuren. Die zondag reden Ferry en ik overdreven vroeg naar het Soekarno-Hatta vliegveld omdat ik dan mogelijk twee forumleden zou kunnen ontmoeten, wat helaas niet lukte omdat ze een vervroegde vlucht hadden. Ferry en ik aten voor het laatst een gezamenlijke lunch in een eettentje voordat we opnieuw afscheid van elkaar namen. Na een vluchtige omhelzing knakte hij nog eenmaal zijn hoofd alsof dat een onderdeel van het ritueel uitmaakte en er verscheen even een flauwe glimlach op zijn gezicht. Nadat ik hem vertelde goed op zichzelf te passen draaide ik me om en liep opnieuw naar de incheckbalie waar ik de vorige keer geweigerd was. Ook nu kon ik niet geholpen worden, maar dat kwam omdat hij nog niet open was. Het was 13.00 uur en mijn vlucht zou pas zes uur later vertrekken. Ik ben in een restaurant aan een tafeltje gaan zitten en met een drankje erbij heb ik relaxed op mijn laptop zitten schrijven en veel sms‘jes verstuurd. Na het inchecken moest ik langs de imigrasi en daar werd bepaald dat ik niet één dag te laat was maar twee. De eerste dag van mijn vakantie werd meegeteld en ik moest 40 dollar neertellen, oftewel Rp. 400.000. en ik was blij dat ik op het laatste moment voor de zekerheid nog extra geld had getapt, anders was ik misschien weer teruggestuurd. Maar goed, ik was erdoor. Nu had ik middels een icoontje dat op mijn laptop was verschenen gezien dat er op het vliegveld wireless internet connection mogelijk was, dus ging ik daarnaar informeren omdat ik wat mails wou versturen en berichtjes plaatsen op een paar fora waar inmiddels veel leden benieuwd waren naar het verloop van mijn ‘geval’. Na de imigrasi zou ik met mijn boardingpas bij de KLM - lounge kunnen zitten en van de draadloze verbinding gebruik kunnen maken. Nu bleek het alleen gratis te zijn voor business class, maar met Rp. 100.00 bijbetalen mocht ik binnenkomen en er gebruik van maken. Eigenlijk best duur voor een uurtje, want om 18.15, een uur na inchecken zou het vliegtuig boarding zijn en ik wilde dit maal geen enkel risico lopen. Daar zat ik dan tussen die truttige zaken- en upperclasslui achter mijn inmiddels opgestarte laptop, maar er was geen contact met internet. Een belangrijke bruintje kwam erbij en begon overal aan te frunniken, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Ik zag in een hoek een gewone desktop staan , dus vroeg ik of daar dan maar even op mocht internetten. Dat mocht, dus ik kroop erachter en tikte een adres in: ‘de pagina kan niet worden weergegeven’ was het antwoord. Wat ik en het bruintje ook probeerden, geen internet voor mij. Ik moest mezelf weer beheersen en stond erop dat ik mijn Rp. 100.000 terugkreeg. Daarvoor moest ik uiteindelijk nog hemel en aarde bewegen. Opnieuw illustreerde dat de klantvriendelijke klasse van onze nationale trots en toen ik even later bij het boarding de bewuste dame van de incheckbalie zag welde nog eenmaal woede in me op. Ze ging gelukkig niet mee aan boord en ik weet niet wat er anders gebeurd zou zijn. De vlucht verliep verder zonder problemen, maar ik nam me voor dat het de laatste keer was geweest dat ik bij deze maatschappij een vlucht had geboekt.
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